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SUCCESS3BLACK 


MAGAZINE&LUXURY 


Merhaba sevgili SuccessBlack okuyucuları, 


Bu ayda sizlere birbirinden güzel yazılar hazırladık. Sizler 
için en güzel içerikleri hazırlamak için ekibimizle beraber 
var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere faydalı olabiliyorsak 
ne mutlu bize. Dergimizde bu ayda çok farklı içeriklerle, 
yeni yazarlarımızla, cadde bölümümüzle, açılış, davet ve 
sağlık gibi köşelerimizle karşınızdayız. 


Kocatepe kahve evlerinin sahibi Hasan Yıldırım'la güzel 
bir röportaj gerçekleştirdik. Kahveyle ilgili bütün sorularımızı cevaplayan Hasan Yıldırım'la gerçekleştirdiğimiz bu 
güzel röportajı kesinlikle okumalısınız. 


Kapak röportajımızda Şeyhanlı Müzik Akademisinin sahibi Gülcan Cengiz ile müziğe, sanatçıya ve kanuna dair 
uzun bir sohbet gerçekleştirdik. 


Bambino Montesorri Okulunun kurucusu Sayın Eylem 
Akdere ile, montesorri eğitim sistemi hakkında önemli 
bilgilere değindik. 


Yeni köşe yazarlarımız ile eğitimden, sağlığa, modadan, 
gıdaya kadar bir çok konuda artık sizlere bilgiler sunaca- 


GIZ. 


Editör 
Melissa UĞUR 


“Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez.” 
Montaigne 
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2018 Mercedes S 560e Plug in Hibrit: 
Lüks Yaşamda Elektriğe Geçiş e 


Mercedes, yeni nesil elektrik motorunu S 560e ile 2018'de yollara 
çıkartıyor. Teknolojinin ileri seviyesi bu arabanın yakıt değerleri 
her şeyi anlatıyor. Mercedes S Serisi gelecek sene yep yeni bir 
model ve motor seçeneği ile geliyor. S tarihinin elektriğe geçişi 
gerçekten heyecanlı olacak. Dış yapıda değişiklik yapılmayacak. 
S 560e, 563 VE 565 gibi modellerin tasarım çizgisinden devam 
edilecek. 3.0L V6 367 hp olan bir içten yanmalı motoru 121 hp'lik 
440 nm tork üreten elektrikli ünite destekliyor. 13.5 kW kapasiteli 
bataryaları ile sadece elektrikli üniteyle 50 km yol alabiliyorsunuz. 
5 saniyede 100 kilometre kalkışı da eminim sizi tatmin edecektir. 


Dubai 2022 Yılında Uçan 
Taksilerle Gökyüzüne Çıkıyor 


2018 yılında trafikte ki araçlarının çoğunu elektrikli veya hibrite dönüştürmeyi hedefleyen Dubai, Şimdi ise işi biraz daha 
ilerleterek, hobi oyuncağı olan droneların insan taşımacılığına 
yönelik büyük multikopterleri devreye sokuyor. İHA taksilerin 
İ emma şu anda 18 farklı rotası var ve 2022 yılına kadar Karayolu Taşımacılık ve Sivil Havacılık Otoritesi tarafından denetimlerinin 
yapılacağı bildirildi. 2022 yılı hava taşımacılığına geçileceğini 
Dubai Prensi Muhammed bin Raşid el-Mektum T'witter hesabından duyurdu. 


Aston Martin'den 
Lüks Denizaltı 


James Bond film serileriyle tanıdığımız lüks otomobil devi Aston Martin 
denizaltı üreten firma “Triton Submarines” ile anlaştı. “Neptune” adı 
verilen denizaltı modelinin konsept 
çizimleri, markanın web sitesinden 
duyuruldu. Triton Submarines'in 
güvenliği ve denizaltının teknik 
donanımından, Aston Martin'in ise 
denizaltının dış ve iç tasarımından 
sorumlu olduğu denizaltı, özellikle 
de Triton Submarines'in ürettiği tüm 
denizaltılarda bir şirket politikası 
olarak “güvenli dalma” konusunda 
olan deneyimiyle ve Aston Martin'in 
tasarım dehasıyla bir şaheser olacağa 
benziyor. 


va” 
ASTON MARTIN TRITON 
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Fahrenheit 45 1 Kitabına 
İlginç Tasarım 


Kült romanlardan olan Fahrenheit 45 Vin kitabını yeniden 
tasarlayan Super Terrarin ekibi Ray Bradbury'nin yarım asırlık 
romanını çok farklı bir noktaya taşımız. Sayfalarını açtığınız 
zaman simsiyah olan kitap çakmakla ısıtınca yazılarını ortaya 
çıkarıyor. 


1800 Yıllık Ağaçtan 22 Bin 
Liraya Satılan Zeytinyağı 


Zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi Münadi 
Nedim Atilla yönetti. Anıt ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları 
yaşları ve asit oranlarına göre lı ve 12'li paketler halinde açık 

arttırmaya sunuldu. 


Teos Antik kentindeki 1800 yıllık zeytin ağacından elde edilen 
yarım litrelik zeytinyağı şişesi 22 bin liraya alıcı buldu. 


Xbox One X'in Türkiye Fiyatı 
ve Satış Tarihi Belli Oldu 


7 Kasım'dan itibaren ABD'deki oyun severlerden başlayarak sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak 
olan Xbox One'ın 1 TB'lık modelinin satış fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. Microsoft Türkiye'nin 
Antalya'da gerçekleştirdiği tanıtım ise Türkiye çıkış tarihi, oyunlar ve fiyatla ilgili bilgileri açığa çıkardı. Buna göre, konsol ülkemizde de 7 Kasım'da satışa çıkacak ve fiyatı 2.699 TL olacak. 


(a) XBOXONE X 
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NESRİN KILAVUZ 


ARKADAŞININ DOĞUM 
GÜNÜNE KATILDI 


Ankara cemiyet yaşamının önce gelen ve sevilen isimlerinden 
Nesrin Kılavuz yakın bir arkadaşının doğum günü kutlaması 
için İran Caddesi'nde bulunan Big Chefs'e geldi. Arkadaşlarıyla 
eğlenceli anlar yaşayan Kılavuz, objektiflerimize poz vermesinin 
ardından valeden aracını alarak yanımızdan ayrıldı. 
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RUSA ACAR 
TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI 


Ankara cemiyet hayatının gözde isimlerinden Ruşa Acar, 
Panora'da bulunan Rossetti Ristorante Italiano'dan çıkışta 
objektiflerimize yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Ruşa Acar her 
zaman olduğu gibi tarzıyla göz kamaştırdı. Ruşa Hanım, kısa bir 
yürüyüşün ardından aracını alarak Panora'dan ayrıldı. 
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Dark 
Caddesindeyiz! 


v 
Günlük Çıkan kv Yapımı Doğal 
Tatlılarımızı Bir Kahve £şliğinde 
Yemeye Davetlisiniz... 


Park Caddesi No:35/B 
(Aspava'nın Üstü) Çayyolu/Ankara 
Tel: 0312 241 00 80 - 0553 353 7/3 15 
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0.Cadde No.68 İlko Sitesi Çayyolu ANKARA 


BIG CHEFS'TE KAHVE KEYFİ 


Ankara sosyal yaşamın önde gelen isimlerinden Merve Kalemci 
Eyüpoğlu arkadaşlarıyla İran Caddesi'nde bulunan Big Chefs'te 
yakın arkadaşlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Tercih 
ettiği kombiniyle tam not alan Merve Hanım yemek sonrası 
arkadaşlarıyla sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi. 
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AHU RENKLİBAY ÖZTÜRK 


GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI 


Ankara sosyal yasamının tanınan isimlerinden Ahu Renklibay 
Öztürk'ü Reşit Galip Caddesi'nde bulunan Davet Perisi'nde 
gerçekleşen lansmandan çıkarken görüntüledik. Ahu Hanım 
katıldığı davet sonrası valeden aracını almak için yürürken 
objektiflerimize yansıdı. 


duvar kağıdı 
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Açılışa Özel 
İndirimler... 


C/3 Beytepe Çankaya ANKARA 
Tel: 03124594514 . dekortekstilohotmail.com 


Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:63- 
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ÇİKOLATA 
TUTKUNLARI İÇİN 
LEZZETLİ ÇİKOLATA ÖNERİLERİ 


Günümüzde çikolatayı 

sevmeyen yoktur diyebiliriz. 

Özel günlerimizde, gün 

aralarında içilen kahvelerin 

yanında severek yediğimiz 

tatlılardan birisidir. Bazen biz 

kadınların kilo problemleri 

yüzünden sıkça çekinerek 

yediği güzel tatlılar. Sizlere 

Dünyada ve ülkemizde 

tadından ve adından, 

içeriğinden sıkça bahsedilen 

çikolatalar listesine girmiş bir 

kaç çikolata markasından ve © 
çikolatalarının içeriklerinden © 
bahsetmek isterim. © 
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DELAFEE 


Bu çikolata diğer çikolatalardan farklı neden mi? 
Çünkü içeriğinde yenilebilir altın maddesi bulunuyor. 
İçeriğindeki diğer maddeler ise seker, Hindistan cevizi 
yağı, kakao yağı, süt tozu ve vanilya. 

Fiyat: 1960 TL 


La MADELİNE AU TRUFFE 


Özel siparişle hazırlanan bu çikolata 9670Valhrona kakaosuyla 
hazırlanıp siparişe sunuluyor. La Madeline Au Truffle, çökmüş 

9o 70 Valrhona karanlık çikolata, ağır krem, şeker, trüf yağı ve 
vanilyayı zengin çökmüş ganache için temel olarak kullanır. 
Valrhona karanlık çikolata içerisine girer ve sonra ince kakao 
tozu ile sarılır. Şık tasarım kutusundaki incilerle beraber sunuma 
hazır bir hale getiriliyor. Siparişin verildiği günle beraber ürün 14 
gün içerisinde gönderilir. 

Fiyat: 870 TL 


GODİVA 


Büyük royal kutu içeriğinde özenle seçilmiş en çok 
satılan Godiva pralin ve trüflerinden oluşan kadifemsi N O KA 
kutusuyla birlikte çikolata tutkunları için özel ve 

güzel hediyelerden olabilir. İçerisinde 24 pralin ve 70 
madlen bulunmaktadır. Bu çikolatanın içeriğinde hiç bir katkı 
Fiyat: 395 TL maddesi dahi bulunmuyor. İçeriğinde 9675 


oranında saf kakao bulunuyor. 
Fiyat: 2640 TL 
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HİZMETTESINIR 
TANIMAYAN 


ÜLELLER 


otellerde müst k 9 
sunmayı amaçlıyor. Bize ilginç gelen bir 
ay derledik. 
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1- Hilton Garden Inn Hotel 
Yatağın altından çıkan sürpriz not: “Evet, burayı da 
temizliyoruz." 


2- Rihga Royal Hotel Osaka 
Gölge oyunuyla tasarlanmış oda numaraları 
misafirlerini şaşırtıyor. 


3- Gaylord Opryland Resort 

Sevdiğiniz bir şarkıcının sesiyle uyanmak nasıl bir 
his olurdu? Böyle bir hizmet sadece ABD'nin müzik 
başkenti Nashville'de olabilir 


4- 25 Hours Hotel's 

Bu otel zincirinde size bir Porsche veriyorlar. 
Herkesin direksiyonuna geçemediği bu otomobili 
kullanmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz. İsterseniz 
Mini Cooper'lar da emrinize amade. 


5- Namale Resort & Spa 

Fiji de Namale Rcsort & Spa'da kalıyorsunuz. 
Çevrede birbirinden güzel bahçeler içinde piknik 
yapıyorsunuz. Aniden ortaya silahlı adamlar çıkıyor 


*j 


ve sizi kaçırıyor. Eğer maceraperest biriyseniz, 

bu adam kaçırma olayını resepsiyona sipariş 
edebilirsiniz. Bir şelalenin yanında, bir mağarada, 
bir köprü üzerinde bulunabilirsiniz. Ne zaman 
kaçırılacağınızı bilmiyorsunuz. Heyecanlı değil mi? 


6- Anemon Hotel Malatya 

Anemon otelinin geniş odasına girdiğinizde 
başucunuzdaki Yastık Menüsü ilginizi çekecek, 
Kaz tüyü, orta sert ve ortopedik olarak sınıflanan 
menüden hemen siparişinizi verebilirsiniz. 


7- Woodiyn Park 

Yeni Zelanda'da bulunan Woodlyn Park adlı otel 
misafirlerini ister tren vagonlarında isterlerse 
de 2. Dünya Savaşından kalma savaş uçaklarının 
kokpitlerinde misafir ediyor. 


8- Watergate Hotel 

Amerika'da bulunan Watergate otel, oda 
envanterlerinin çalınmasından çok rahatsız olmuş 
ki üzerinde “Bunu Watergate Hotel'den çaldım" 
yazılı kalemleri odalara bırakıyor. 
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Ankara Çayyolu'nda bulunan 

Raf312 De signstore gerçekleşen ” 
kokteyl ile açıldı. Çisil Badak ve Oğuz ln 
Erdoğan”ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılışa cemiyet ve iş dünyasından çok raf 
sayıda seçkin davetli katıldı. esasa 
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Çisil Badak ve Oğuzhan Erdoğan ortaklığında 
hayat bulan Raf3 12 Designstore gerçekleşen 
şık bir davetle açıldı. Raf3 12 Designstore Gisil Badak Mü 
içerisinde Sudietuz, Dogaycan, Cihan Nacar gibi - 
mercedes benz tasarımcılarıyla beraber Gülnur 
Güneş, Natalie Kolyozyan, Busi2 gibi bilinir 
markalarada yer veriyor. Oğuzhan Erdoğan'ın 
Oscarmorrıs markasıyla beraber Çisil Badak'ın 

da koleksiyonunun yer alacağı; yirmiye yakın 

Türk tasarımcıyı bünyesinde topladı. Çisil Hanım 
ve Oğuzhan Bey açılışa katılan davetlilerle ayrı 
ayrı ilgilenerek örmek bir ev sahipliği yaptı. Açılış 
hakkında açıklamalarda bulunan ikili, şunları 
söyledi. “Hayallerini ticaretle birleştirmiş iki genç 
girişimci olarak gelecek için hayal kurmaya devam 
ediyoruz. Malum düş en büyük başlangıçtır...” 
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Nesrin Kılavuz 


Açılışa katılan başkent 


| sosyal yaşamının 
İ isimleri, şıklıklarıyla göz 
kamaştırdılar 
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Hasan Yıldırım 
Kocatepe Kahve Evi 


Türkiye'ye mal olmuş olan bir marka Kocatepe Kahve Evi. Bizde bu 

ay Kocatepe Kahve Evlerinin sahibi Sayın Hasan Yıldırım ile markanın 
bugünlere gelmesindeki etkenleri ve bundan sonra ki vizyonları hakkında 
kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

1978 Yılının Temmuz ayında Konya'da doğdum, eğitim ve 
öğretim hayatımı Konya'da tamamladım. En son Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünü derece ile tamamlayarak gene 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 
Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisans yaptım. 


Eğitime son derece önem veren birisiyim. Kişinin kendini 
geliştirmesi ve iyi bir eğitim alması tüm hayatı boyunca önem 
arz ediyor. Ayrıca şahsen bir eğitim gönüllüsü olarak başta 
Selçuk Üniversitesi olmak üzere yurt çapında birçok üniversitede kariyer seminerlerine katılıp öğrencilere iş hayatlarında 
başarılı olabilecekleri noktalarda destek veriyorum. 


Hayata dair büyük bir hayaliniz var mı? 


Herkes gibi benimde hayallerim var tabi ki. Sahibi olduğumu 


Kocatepe Kahve A.Ş'yi yurt içinde olduğ Tar yurtdışında da hat rlere getirmek istiyo slında y 
NM > “Üy. akl için e baş adık il 


lirim. Geçtiğimiz yıl ABD Miami'de gerçekleştirilen Food&Beverage fuarında ülkemizi Kahve kategorisinde temsil 
etmek amacıyla stand satın aldık, dünyanın her tarafından 
ciddi katılımcılar Kocatepe Kahve markasıyla orada tanıştı 
ve daha önemlisi Türk Kahvesini tanıdı. Türk Kahvesi 2013 
yılında Unesco'nun Yaşayan Dünya Mirasları listesine dahil 
olmuş milli içeceğimiz ve biz aynı zamanda milli bir misyon 
üstlenmiş durumdayız. 


Bu yıl Eylül ayında Cnr Expo Center'da düzenlen Uluslararası Gıda Fuarında'da yerimizi alarak ciddi ticari ihracat 
bağlantıları yaptık. 


7-12 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan dünyanın en büyük Gıda Fuarına'da katlımımız 

olacak oradada hem markamızı hemde Türk Kahvesinin eşsiz 

tadını tüm dünya insanlarına tanıtacağız.Sadece Geleneksel iğ 
Türk Kahvesi değil muhteşem aromalarla harmanlanmış «© ER 
makie See türlerimizindeğörsel bir şölen hailnde sunumu? ... 
gu yapacağız. İni ” - Mi > 


Birazda kocatepe kahve evinden bahsedebilir miyiz? 


Kocatepe Kahve özellikle Türk Kahvesi üretimi üzerine kurulmuş ve bunu ciddi anlamda benimsemiş ülkemize faydalı 
bir firma olmak için yola çıkmış bir şirkettir. Kocatepe Kahve 
markası 1919 yılında Ankara Kocatepe'de doğmuş ve kaliteli 
kahve çekirdekleri ile hazırladığı Türk Kahvesi kısa sürede 


müthiş bir tüketici kitlesine sahip olmuş.1949 yılında Nurettin Tuncay tarafından tescillenen Kocatepe Kahve markası 
zaman içersinde çeşitli süreçlerden geçmiş ve nihayet 2012 
yılında Kocatepe Kahve markasını Karpet Şirketler Gru- 
bu'na dahil ederek ailemize yeni bir üye kazandırmış olduk. 


Kahve üretimi ile ilgili daha detaylı bilgi verir misiniz? 


Bu işin çok fazla nüansı var fakat kısa bir brief 
verecek olursam;Kahve ağacı birbirinden farklı 
iki türde yetişir. Bunlar Arabica ve Robusta 
dır.Arabica Robusta'ya göre çok daha hassas 
aroma bakımından zengin kafein bakımından 
fakirdir, Robusta ise Kafein bakımından zengin 
ancak aroma bakımından daha fakirdir.Biz bu 
sebeple 10094100 birinci sınıf Arabica kahve 
çekirdeklerini tercih ediyoruz,özellikle satınalmasını yaptığımız mahsülün 1600m üzerinde yetişmiş 
olması çok önemli ,yüksek rakımlarda oksijenin seyrelmesi sebebi ile kahve çekirdekleri gerçek olgunlaşma sürelerinde yetişiyor tabiri doğru olursa demleniyor 
diyebiliriz buna ancak iş çekirdeğin dalından toplan- 


ması ile bitmiyor elbette ,Brezilya limanlarından gemiye 
yüklenirkende konteynerlerimizin geminin orta bölümlerine 
yerleştirilmesi için extra çaba sarf ediyoruz, çünkü dalından 
toplanmış mis gibi çekirdeklerimizin geminin başında yada 
kıçında neme maruz kalmasını istemeyiz. 


Kahve çekirdeklerinin yaklaşık 45 gün süren deniz yolculuğu 
sonunda fabrikamızda üretim bantlarına girmesi ve en doğal 
üretim prosesleri ile tek tek işlenmesi apayrı bir süreç. Fabrikamızda üretim çekirdeklerin kavrulması ile başlıyor yaklaşık 
200derece ısıyla kavrulan çekirdekler 1 gün doğal soğumaya 
bırakılıyor ve ertesi gün taş değirmenlerle öğütülüyor işin bu 
kısmı gerçekten çok meşakkatli ve değerli çünkü taş değirmende öğütülen kahve metal teması olmadığı için aromasını 
kaybetmiyor ve doğal lezzetini koruyor,sonrasında 10044100 
gıdayla uyumlu ambalajlarla paketlenip servis ediliyor. 


Üretimini yaptığınız diğer ürünler nelerdir? 


Kocatepe Kahve olarak sadece Türk kahvesi üretimi yapmıyoruz elbette, kahve üzerine olan tecrübemiz ile birlikte 
yan ürünlere de aynı özeni göstermekteyiz. Örneğin Salep ve 
Sıcak Çikolata ürünlerimiz en sevdiğim gruplarımız arasında, 
Salep 9672 oranında şeker içerir ve biz Salep üretirken asla 
Glikoz kullanmıyoruz! Şeker fabrikasından aldığımız sofra 
şekeri yani evlerimizde kullandığımız toz şeker, powder 
makinesinde inceltilerek salep karışımına giriyor ve sonuçta 
pastane salebini evlerimizde tüketme imkânını sunuyoruz. 
Üretimini yaptığımız bütün gruplarımızda doğallık esas ilkemiz ve çok maliyetli olmasına karşı insan sağlığı ve kendimize 
olan saygımız gereği bu doğallık ilkemizden vazgeçmiyoruz . 


Bir diğer grubumuz olan ve yıllık tüketimi 40 milyon paketi 
bulan 3ü1 arada ve 2sil arada ürünlerimizde gene aynı doğal 
üretim esasıyla hazırlanıyor.Sanayide bildiğimiz ve tüketimi 
en yaygın olan rakiplerimizin ürünlerine baktığınızda bu 
grupların içinde kahve olmadığını kahve aroması ile glikoz 
bileşenlerinden ürün hazırlandığını görmekteyiz maalesef. 


Son olarak 2016 yılında Kahve kategorisine Kuruyemiş üretiminide dahil ederek knowhow larımızın gücüyle Kuruyemiş 
kanalına da girmiş olduk.Kuruyemiş işi Kahveye göre daha 
çeşitli olmasına rağmen tedariğinin daha kolay ve ulaşılabilir 
olması sebebi ile bizim için keyifli ve katmadeğeri yüksek 
olan bir iş oldu.Özellikle Askerii kanalda ciddi bir tüketime 
ulaştık ve bu noktalarda oldukça özenli çalışıyoruz. 


Ekibiniz şuan kaç kişiden oluşuyor? 


Sadece Kocatepe Kahve çatısı altında 55 üretim personeli 
115 satış personeli 27 ofis personelimizle birlikte çalışıyoruz. 
Ankara mobil satış ekibimiz 57 kişi, İstanbul Bölge Müdürlüğümüzde her iki yakada ikamet eden 24 kişi, İzmir Bölge 

9 kişi,Akdeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı 32 kişi ,ile beraber 
Konya,Eskişehir,Bursa,Samsun,Adana illerinde yerleşik 
mobil satış personellerimiz çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyorlar. 


Ürünlerinizi müşterileriniz nereden temin edebilirler? 


Kocatepe Kahve ürünlerini öncelikle Kipa-Migro AŞ'nin tüm 
şubelerinde ,CarreforSa şubelerinde ,A101 tüm şubelerinde 
ve başta Ankara olmak üzere diğer illerdeki yerel market 


zincirlerinin tamamında bulabilirsiniz.Ayrıca ülke çapında 
seçkin bayi yapımızla geleneksel kanal olarak nitelendirdiğimiz küçük marketler,bakkal,büfe vd. İle EDT dediğimiz ev 
dışı tüketim noktalarına hizmet vermekteyiz,ayrıca şirketimize bağlı olan 48 adet Kocatepe Kahve Evi'nde de ürünlerimizi keyifle tüketebilirsiniz. 


Son olarak yeni projeniz kocadepodan'da söz eder 
misiniz? 


KocaDepo'lar şirketimizin Kahve ve Kuruyemiş satış durağı 
olarak eklen en son üyeleri.İki sene önce İngiltere'ye yaptığım bir ziyarette ,Londra sokaklarında gezerken gördüğüm 
Carpo London isimli Kuruyemiş mağazası gerek konsepti ile 
gerek işletme mantığıyla beni çok etkiledi ve Türkiye'de de 
benzer bir konsepti yapmaya o gün karar vermiştim. 


İlk şubemizi Fabrikamızın içinde açtıktan sonra ikinci şubemizi Eryaman'da 2 hafta önce hizmete başlayan MetroMall 
AVM içersinde açtık.Çok yakın bir zamanda üçüncü şubemiz 
Beytepe'de start verecek ve diğer şubeler zaman içersinde 
arka arkaya açılarak 100plus rakamına ulaşacak. KocaDepo 
halkımıza elit konsepti ve ekonomik ürün fiyatları ile hizmet 
verecek yepyeni bir alışveriş durağı olacak. 
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Adana 
Kebapçısı 


Serkan Şef Adana Kebapçısı, Tunus 


gerçekleşen mekân, inanılmaz lezzeti 
ve titizlikle hazırlanan kebap çeşitleriy 


leziz ikramların sunulduğu açılış dave 


1 


ekibi ve yine işinde us 


arasında. 


caddesinde açıldı. Geçtiğimiz günlerde açılışı 


mezeleri 
e 


misafirlerine tadına doyulmaz saatler geçirtiyor. 


ii 


ine bir 


çok misafir konuk oldu. Profesyonel garson 
a mullak ekibiyle 
Ankara'nın adından sıkça söz ettireceği 
mekânlardan birisi olacağa benziyor. 


Zırhta çekilerek özel hazırlanan kıymadan 
Adana kebabı, küşlemesi, tavuk şişi ve 
daha onlarca çeşit özel ızgara menüsüyle 
Ankaralıların kesinlikle ziyaret etmesi gereken 
bir yer olan Serkan Şef Adana Kebapçısı 
misafirlerini özel bir mekanda ağırlamak 
isteyenlerinde tercih edebileceği noktalar 


â | 4 d 
». Tunus caddesinde “ ——.. 


| hizmete açılan Serkan 
| Şef Adana Kebapçısı, 
açılışa katılanlar 
tarafından tam not aldı 


MANNDA BABA 
çalısma münhasır lezzetler 


tür. Manda sütünün yüksek oranlı yağı ve 
karakteristik rehası sayesinde yapılan dondurmanın da lezzeti diğer sütler ile yapılan 
dondurmalardan farklı olur. Manda sütünden dondurmanın karakterli, kendini belli 
eden bir süt lezzeti olur. 


Aynı zamanda Manda sütünün kuru maddesi diğer sütlere kıyasla daha çoktur. 
Sütteki kuru madde dondurma yapımında 
dondurmanın dokusunu ve yapısını etkiler. 
Manda sütünden yapılan bir dondurma, 
aynı tarifler için, diğer dondurmalara kıyasla daha yoğun ve sert bir yapıya sahip 
olur. Diğer sütlerde aynı kıvamı yakalamak 
için dışarıdan yağ veya süt tozu gibi ekstra 
beslemeler gerekmektedir. Manda sütünden dondurma yaparken bu tip eklemelere 
gerek olmadığı için, daha kıvamlı ama yalın 
bir süt lezzeti alırsınız. 


izler için bu ay Mannda Baba'yı ziyaret ettik. Mekanı dışarıdan görür görmez yöresel ve doğal bir yer 
olduğunu hemen anlıyorsunuz. İçeriye girmeden 
kapıda bulunan dondurma dolabı sizin gözünüze 
ilk etapta çarpmayabilir. Fakat bu dondurmanın 
lezzetini bir sefer tadınca müdavimi olacağınızı 
söylemek isteriz. Burayı ilk olarak kurmalarının 
amacı Ankara'ya kaliteli ve doğal ürünleri getirmekmiş. Bununda fazlasıyla hakkını vererek yapıyorlar. İşlerinde 
gerçekten başarılı olan Murat bey işini severek yaptığının mesajını 
da veriyor. Murat bey amaçlarının; ülkemizin çeşitli noktalarından 
toplanan ve özel olarak getirilen tüm ürünleri Ankara'da misafirlerine ulaştırmak olduğunu yineliyor. İçeri girdiğimizde bütün 
ürünlere bakma ve inceleme fırsatı oldu. Her malzemenin ve ürünün özenle dizildiği raflar son derece temiz ve taze görünüyordu. 
İçerinin o yöresel kokusu, taze taze duran zeytinler, bir çok farklı 
meyveye ait reçeller, sucuklar, yoğurtlar, kuruyemişler bir anda sizin iştahınızı kabartıyor. 


Buranın çıkış noktasının dondurma olduğuna da değinmeden 
geçemeyeceğim. Dondurmasının içeriğinde hiç bir katkı maddesi ve renklendirici maddeler bulunmuyor. Manda sütü ile yapılan 
dondurmaları tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürünler 
arasında yer alıyor. Bu arada manda'nın bir çok çeşit'i ile yapılan 


manda sucuğu, manda yoğurdu gibi bir çok ürünü de bulunuyor. WA N N DA ö AB A 


Mandalar, makine ile sağılmaz sadece el ile sağıma izin veren titiz 
hayvanlardır. Öyle herkese de sağdırmazlar kendilerini sadece ba- | 

kıcıları o kadar yaklaşabilirler. Sütü ise en kıymetli ve en meşaketli 

elde edilen süttür. Manda sütü bileşenleri ve yağ oranı sebebiyle 
özel ve kıymetli bir süttür. Dondurma yapımında bu özellikleri dondurmaya farklı bir lezzet ve kıvam verir. 


Dondurmanın kalitesini belirleyen en temel madde yapıldığı sütün 
kalitesidir. Süt yağlı olduğu kadar kıymetli ve lezzetli olur. Manda 
sütü, keçi sütünden de inek sütünden de daha fazla yağlı bir süt- 


En Doğalı, En Lezzetlisi 


MANNDA BABA 


çalısma münhasır lezzetler 
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TARİHİ 
MERKEZ LOKANTASI 


43 YILDIR 


AYNI 
LEZZEİ 


Merkez Lokantası 1971 yılında, Demetevler'de Arif 
ve Kadir Soylu kardeşler tarafından kurulmuş ve 43 
yıldır sizlerin zevkinize hitap etmektedir. O yıllardan 
bugünlere Merkez Lokantası'nın kaliteden ödün 
vermeyen prensibi ve damak zevkini en üst düzeylere 
taşıma gayreti ile sizlerin güvenini kazanmıştır. 


emeklerini siz değerli misafirlerine sunmak için 
hazırlarken malzemeleri kalite kontrollü gıdalardan 
oluşturduğunu ve bu gıdaların insan sağlığına hiçbir 
zararının olmadığını temin ediyorlar. 


Gelin Merkez Lokantasının kurucularından olan Arif 
Soylu'dan kurulum sürecini ve 2. Kuşak temsilcisi Hilmi Soylu'dan 
Merkez Lokantasının vizyonunu dinleyelim. 


Ben Arif Soylu. Bu lokantanın temellerini 1971 yılında kardeşimle 
birlikte Ankara Demetevler semtinde attık. Kardeşim biz gençken 
lokantalarda çalışmıştı ben ise cami görevlisiydim. Fakat her 
zaman yeni fikirlere açık iki kardeştik. Kardeşimin yönlendirmesi 
ve böyle bir fikri ortaya sunması sonucu bende tüm desteğimle 
birlikte bu işe başlayalım dedik. İlk açtığımız yerimizde 4 

kişi olarak bu işe başladık. Her zaman ev yemekleri üzerine 
çalışma yaptık ve şu an çıkardığımız ürünler ilk şubemizden 

beri profesyonelleştiğimiz ürünler. Sonrada fırını dâhil ettik 
dükkânımıza. Daha sonrasında ilk şubemizde mal sahibi ile olan 
anlaşmazlıklardan sonra İvedik caddesine yani şu an hali hazırda 
olan yerimize taşındık. 


Eski şubemiz çok işlek 
bir caddedeydi. Tabi o 
zamanlar yollarda bu 
kadar araba olmadığı için 
insanlar yürüyerek gelip 
yemeklerini yiyebiliyorlardı. 
Fakat gelişen dünya 
düzeninde artan araçlarla 
birlikte müşterilerimiz 
bize dükkânımızın önünde 
park yeri bulamadıklarını 
geldiklerini zaman 
zorlandıklarını belirttiler. 
Geniş ve daha rahat bir yer 
bulmak için bizde harekete 
geçtik. Müşterilerimizin 
yorumlarına ve isteklerine saygı gösterip aramaya koyulduk ve şu 
an Yenimahalle YDA Park'ta yeni yerimizi açtık. 


Buranın açılışında Yenimahalle Belediye başkanı açılışımıza 
katıldı. Ve şunu söyledi; Eski yerinizde Demetevler'de ki şubeniz 
bir ihtiyaçtı ve siz orayı açarak bir ihtiyacı giderdiniz, şimdide 
yeni yerinizde burada da bir ihtiyaç var ve yine buradaki ihtiyacı 
gidermek için siz geldiniz. 


Ankara tavası konusunda çok iddialıyız. Ankara dönerimiz birinci 
nıf etten özel olarak hazırlanır, dönerden yaptığımız cevizli 

e tereyağlı merkez kebap vardır. Biz tavuk ürünlerinde klasik 
piyasa tavuğu kullanmıyoruz. Toros tavuğu denilen bir tavuk türü 
kullanıyoruz. Toros tavuk elle kesme ve elle yolma sistemiyle 
hazırlanan bir tavuk türüdür. Sağlığına ve dini noktasına dikkat 
eden kesim bu tavuğu tercih eder. Ürünlerimizi etlerimiz genellikle 
Amasya'dan alıyoruz. Kuzu etimizi Balıkesir'den alıyoruz. 


Ss 
V 


Merkez Lokantasının misyonu öncelikle kalitedir. Para kazanmak 
her zaman ikinci planda olmuştur. Sağlıklı ürün ve müşteri 
memnuniyeti her şeyden önce gelir. Personelimize de her zaman 
şunu söylüyoruz. Müşterinin hakkından 1 gram bile alırsan biz size 
hakkımızı helal etmeyiz. Dönerimizi tartarak koyarız müşteriye 
fazla gider eksik hiçbir şekilde gitmez. Kul hakkını işletmemizin 

en önemli yapı taşlarından biri olarak koruyoruz. 10 yıllık plan 
içerisinde şubeleşme fikrimiz yok. Çünkü kontrolün zor olacağını 
biliyoruz, bununda bizim kalitemizden ve misyonumuzdan ödün 
vermesine hiçbir zaman izin vermeyiz. 
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u yazımızda Ankara'da bulunan Uzakdoğu 
Mutfağının nadide temsilcilerinden olan SushiCo Çayyolu ve SushiCo Via Flat Restoranlarından bahsedeceğiz. SushiCo zinciri 1997'den 
bu yana süren bir serüven. Yapımı ve görüntüsü ile görsel olarak; lezzeti, sağlıklı ve düşük 
kalorili olması sebebiyle de tat olarak midelerimizi şenlendirdiği aşikar. 


SushiCo Çayyolu ve SushiCo Via Flat Restoranın işletmecileri, marka kalite ve beğenisini artırmak adına; yemeklerde 
gelenekselliği korurken, aynı zamanda Türk damak tadı ve 
zevkine göre uyarlanmış zengin bir menü çeşidi ile misafirlerinin beğenisine sunuyorlar. Uzakdoğu'nun 3 büyük mutfağı 
olan; Çin, Japon ve Tai Mutfaklarından örnekler burada sergileniyor. Bu mutfaklar geniş bir menüye sahip. Uzakdoğu'lu 
şeflerin hazırladığı spesiyaller arasında; Uzakdoğu'ya özgü 
çorbalar, özel SushiRolPlar, Zencefil Soslu Çıtır Tavuk, Kuşkonmazlı Dana Eti, Kızarmış Pekin Ördeği, Teriyaki Soslu 
Somon ve Kızartılmış Dondurma gibi bir çok lezzeti saymak 
mümkün. İşlerini nasıl ciddiye aldıklarını; Çin yemekleri için 
kullanılan pirincin Çin'den gelmesinden, Sushi'ler için kullanılan pirincin Japonya'dan gelmesinden anlayabilirsiniz. Tabi 
Uzakdoğu denilince akla ilk gelen Sushi oluyor. Ancak mekanda Sushi'ye gelmeden önce; daha bir çok şaşırtıcı lezzeti 
bulmak veya Türk damak tadına uygun uyarlandığını görmek 
mümkün. Mesela, Çin yemekleri Türk damak tadına göre 
uyarlanmış şekilde, yağsız dana eti terbiye edilerek, çok yumuşak bir lezzete dönüştürülmüş. Gelelim Sushi'ye. Sushi'ler 
hakkında bilinen en büyük yanılgı, sadece “Çiğ Balık”tan yapıldığı yanılgısıdır. Halbuki burada pişmiş Sushi'ler veya sebze 
ağırlıklı içerikler bulmak mümkün. 


Bugüne kadar denediklerimiz arasında; Karides Cipsi, Ördek 
Bun (Özel Çin Ekmeğinde Acılı Ördek), Baby Kalamar Tempura, Çin Böreği, Çıtır Çin Mantısı, Buharda Çin Mantısı, 


Çıtır Levrek, Dana Etli Gyoza, Karidesli Gyoza, Çıtır Pane 
Somon, Ponzu Soslu Somon Carpaccio, Acılı Ekşili Çorba, 
Sebzeli ve Tavuklu Noddle Çorba, Tatlı Ekşi Soslu Tavuk, 
Mançuryan Usulü Tavuk, Zencefil Soslu Çıtır Tavuk Acılı, Sarımsak Soslu Dana Eti, İstiridye Soslu Dana Eti, Thai Usulü 
Fesleğen ve Chili Soslu Bonfile Acılı, Kızarmış Pekin Ördeği 
(Yarım), Kızarmış Pekin Ördeği (Çeyrek), Sebzeli Pilav, Yumurtalı Pilav, Tavuklu Erişte ve daha sayamadığımız bir çok 
çeşit mevcut. 


Buranın en sevdiğimiz özelliklerinden biriside müşterilerinin 
“ben hepsinden tatmak istiyorum” talepleri için oluşturdukları Bento Menüler. Bu menülerden “hangisinden” ve “ne 
kadar” yiyeceğinizi, bu karışık lezzetlerin yer aldığı, hazır menülerden kendiniz belirliyorsunuz. 


Ve işte bahsettiğimiz seçmeli menüler; 

Bento Menü 1; Çin Böreği(1 Adet), İnce Kıyım Biberli Dana 
Eti, Sebzeli Pilav, Acı Lahana Salatası, İçecek. Bento Menü 
2; Çıtır Çin Mantısı(2 Adet), Zencefil Soslu Çıtır Tavuk, 
Sebzeli Noodle, Acı Lahana Salatası, İçecek. Bento Menu 

3; Teriyaki Soslu Unagi Chirasi Sashimi Mix (Sake, Suzuki, 
Maguro Ver adet) Canadian Roll (3 adet) Rainbow Roll (3 
adet) (Outside Suzuki) SushiCo Yosun Salatası,İçecek. Bento Menu 4; Tavuk Topları (4 adet) Sebzeli Noodle Ebi Ten 
Roll (5 adet) Sake Ten Roll (3 adet), İçecek. Bento 5; California Roll (6 adet) Philadelphia Roll (6 adet) Kappa Roll (6 
adet) SushiCo Yosun Salatası, İçecek. Bento 6; Edamame, 
Çıtır mantı 2 adet,Tatlı ekşi soslu tavuk,Sebzeli pilav. 


Bunlardan hariç “çok Sushi sevenlere özel: 39 Parça Sushi; 
California Roll 6, Sesami Maki Roll 6, Canadian Roll 6, Kappa Roll 6, Sake Roll 6, Tamago (N) 3,Suziki (N)3. 60 Parça 
Sushi, Kani Roll 6, Sake Roll 6, Maguro Roll 6, Kappa Roll 6, 
California Roll 6, Canadian Roll 6, Rainbow Roll 6, Crunchy 
Roll 4, Spicy Maguro / Avokado Roll 6,Ebi Nigiri 2,Kani Nigiri2, Tamago Nigiri 2, Sake Nigiri 2. 


Bunlardan hariç yine menüden bulabileceğiniz; Hand Rolls, Nigiri, 
Özel Roll, Vejeteryan Rolls, Guni kan, Pişmiş Roll, Sushi Rolls'larda 
mevcut. 


Tatlı kısmı ise çok başarılı. Çünkü 
piyasada çok da fazla bulabileceginiz ürünlerden değil ve kendi 
yorumları. Kızarmış Dondurma 
— Çikolata, Balda Kızarmış Muz, 
Tarçınlı Kızarmış Ananas ve diğerleri. 


İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve 
Bursa'da çok geniş bir alanda paket servisi yapan SushiCo aynı zamanda tüm Türkiye'ye 2000 kişiye 
kadar özel menüler hazırlayıp catering servisi de veriyor. Fiyatlar hiç 
de korkulacak gibi değil. Damak 
tadını şenlendirmek için ve değişik 
tatlar için çok ideal bir mekan. Hadi 
ne duruyorsunuz. Denemediyseniz tamda sırası ;-) 
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SushiCo Çayyolu 
Angora Bulvarı No:209/16 


Tel: 0312 225 25 16 
SushiCo Via Flat 


No:7 Söğütözü/ANKARA 
Tel: 0312 236 74 36 


Beysupark Avm Çayyolu/ANKARA 


Adres: Beştepeler mah.Nergiz Sokak 


Casa Bambıno 
Montessorı School 
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luslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 

bölümünden mezun olan ve yüksek lisansını Hoca 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, eğitim yönetim ve denetimi 

alanında yapan Casa Bambino Montessori Schoolun 

Kurucusu Eylem Akdere, montessori alanında da 

gerekli eğitim ve deneyimi edindikten sonra arkasına 
aldığı güçlü bir kariyerle okulunu açtığını belirtiyor. 


Öncelikle 0-0 yaş gruplarına eğitim veren Casa Bambino 
Montessori School, hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında eğitim 
vermektedir. 


Okul Kurucusu Eylem Akdere; geleneksel eğitimden farklı bir 
eğitim ve öğretim anlayışı benimseyen, dünyaca kabul gören ve 
uygulanan Montessori Metoduyla ilgili bazı faydalı bilgileri bizlerle 
paylaştı. 


Çocuklar için hazırlanmış ve özel olarak inşa edilmiş özgür bir 
ortamda; montessori metoduyla, öğretmenin sadece rehber 
olduğu sınıflarda, her bilgi gerçek montessori materyalleri ile 
somut olarak sunuluyor. Montessori metoduyla; bir çocuğun, 
günlük yaşam becerilerinde çok fazla yardıma ihtiyaç duymadan 
kendi. ihtiyaçlarını o karşılayabilen, özgüveni yüksek, kendi 
öğrenmesini kendisi gerçekleştiren, iş döngüsünü kavramış 
bir birey olarak yetişmesi için gelişimine destek veriyorlar. Aynı 
zamanda, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirebilmek için; 
her sınıfta, bir çiçek ve bir evcil hayvan bulunuyor. 


Montessori Eğitimi , Kendi başıma yapabilmem için bana yardım 
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Bu ay sizlere, okul öncesi 
eğitiminde birçok yeniliğe imza 
atacak olan, montessori felsefesini 
ve montessori eğitim metodunu 
benimsemiş olan, Bağlıca'da 
bulunan Casa Bambino Montessori 
School ile ilgili bilgiler vereceğiz. 


et! , çocuğun eline koymadığınızı, beynine koyamazsınız! * 
gibi sloganlarıyla aslında eğitimin özetini yapmaktadır. 


Montessori sınıfları; Montessori'nin 5 alanı olan günlük 
yaşam, matematik, duyu, okur-yazarlık ve kültür 
alanlarının materyalleri ile donanmış durumdayken; 
okulda yabancı dil eğitimi, sanat etkinlikleri ve branş 
dersleri ( jimnastik, seramik, drama, müzik ve çocuk 
yogası) için ayrılmış ayrı ayrı bölümler bulunmaktadır. 
Çocuklar sınıflarda sadece montessori saatlerinde 
bulunurken, diğer zaman dilimlerinde, hazırlanan 
programa göre diğer etkinlik alanlarına geçmektedirler. 


Her gün, havanın durumuna göre bahçede mutlaka 
zaman geçirmeleri için ayrılmış bir zaman dilimi 
bulunmaktadır. Okulu kurarlarken bahçenin büyük ve 
doğal bir görünümde olması için çok çaba sarf ettiklerini, 
bir okulun; çocukların kapalı alan dışında zaman 
geçirebilecekleri büyük bir bahçeye de sahip olması 
gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Bir hobi bahçesi bile 
yapmışlar... Çocuklar mevsime göre ürünleri ekiyorlar, 
bakımını yapıyorlar ve hasat ediyorlar. 


Çocuğun okula başladığı ilk gün, ailesinden koparılarak 
alınmasına da karşılar. İlk başta oryantasyon dönemi oluyor. 
Okulda uygulanan oryantasyon programının çok başarılı 
ilerlediğini ve bu programın okulun ilk gününde yazılı olarak, 
çocuğa eşlik eden ebeveyn ile paylaşıldığını anlatan Eylem Akdere, 
uyguladıkları bu program ile çocuk ve ailenin güven duygularını 
zedelemeden, ayrılık kaygısını en aza indirerek, çocuk ruhuna 
nasıl hitap ettiklerini gözler önüne seriyor. Okulda tam zamanlı 
çalışan bir okul psikoloğu da bulunuyor. 


Dünyaca kabul edilen ve uygulanan bu eğitim metodunun 
ülkemizde de artık biliniyor ve uygulanıyor olması mutluluk verici. 
Başarılarını aldıkları Montessori Eğitimine bağlayan ve dünyaca 
tanınan; Prens Willam ve Prens Harry - İngiliz Kraliyet Ailesi 
Prensleri, Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu, Beyonce, 16 Grammy 
ödüllü şarkıcı, Sergey Brin ve Larry Page, Google'ın kurucuları, 
George Clooney, Oscar ödüllü aktör, Helen Hunt, Oscar ödüllü 
aktris, Gabriel Garcia oMarguez, Nobel ödüllü yazar, Dakota 
Fanning, Aktris, Taylor Swift, Grammy ödüllü şarkıcı, Joshua 
Bell, Amerikalı keman virtüözü, Will Wright, The Sims oyununun 
tasarımcısı gibi ünlüler bu eğitirm metodunun etkinliğinin en 
büyük kanıtı durumundalar. 


Eylem hanım ve öğretmenleri gerçekten büyük başarılara imza 
atacak gibi görünüyorlar. Benimsedikleri eğitim anlayışlarıyla, 
Casa Bambino Montessori School Kurucusu Eylem Akdere ve 
kadrosuna başarılar diliyoruz. 


ASA E 


NO 


Montessori School 


WWww.casabambino.com.tr 
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Gelişen gayrimenkul sektöründe güven arayan 
tüketicinin, hızlı bir şekilde profesyonellere yönelmesi 
sektörde büyük aktör sayısını artırıyor. 


Küçük apartmanların altındaki dükkânlarda yer 

alan emlak ofislerinin yeri hızla franchise markalara 
dönüşürken, gayrimenkul sekiörünün büyük aktörleri ise 
ofislerini daha işlevsel boyuta taşıyor. 


Sektörde 23 yıldır hizmet veren ve yaptığı değerleme 
çalışmaları ile Başkent'in gelişimine büyük katkı 
sağlayan Akça Gayrimenkul de artan iş yükünü 
hafifletmek için Yıldız'daki Rabindranath Tagore 
Caddesi'nde oldukça kapsamlı yeni ofisinin açılışını 
törenle yaptı. 


İş ve siyaset dünyasının katıldığı açılış töreninde konuşan 
Akça Gayrimenkul ve Proje Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Akça, ülkemizde son yıllarda en hızlı değişimin 
inşaat ve gayrimenkul sektöründe olduğunu, tüketici 
grubunun 3-5 yıl öncesine göre bile çok daha bilinçli 
olduğunu kaydetti. 
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Akça Gayrimenkul'den 


€ 


Akça Gayrimenkulün 23 yıllık tecrübesinin 
temelinde rahmetli babasının “güven duyulan 
ve emin olunan insanlar “ vasiyeti olduğunu 
irade eden Akça ayrıca abisi Çetin Akça 

ve kardeşi Ferhat Akça ile daha güzel işlere 
imza atacaklarının altını çizdi. 
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Akça, Olisin tasarımını, yapımını üstlenen ve 
Türkiye'de önemli projelere imza atmış olan Kentsel 
Tasarımcı Talha Kös'e de teşekkür etmeyi ihmal 
etmedi. Akça, yıllarca elde edilen birikimlerin riske 
atılmaması için sektörde geçmişi iyi olan, güvenilir, 
aynı zamanda da çok kazandıran “profesyonel” 
gayrimenkul firmalarının iş yükünün hızla artığını 
vurgulayarak şunları söyledi: "Yatırım yapmak 
eskilerde olduğu gibi ' Bir arsa alayım 30 yıl sonra 
değerlenir, ben görmesem bile çocuklarım görür 
anlayışından çıktı. Artık yatırımların 5 yıl, en fazla 
10 yıl içinde hayal edilen değere ulaşması isteniyor. 
Bu yüzdende finansal hamle yaparken çok fazla 
düşünülüyor. Doğru olanda bu. Söylentilere kapılıp 
araştırmadan, ali yapısını bilmeden ve uzmanlara 
danışmadan yatırım yapanlar işlerini şansa bırakır. 
Artık devir, “profesyonellere 'danışma devri. Bu iş, 
sürekli araştırmayı, ekonominin gidişatını iyi tahmin 
edip, doğru hamleler yapmayı gerektiriyor. Biz 
tüketicinin, sürekli değerlenen, keşke paramı bu şekilde 
kullanmasaydım dedirtmeyecek yatırımlar yapması 
için çalışıyoruz. Akça Gayrimenkul olarak, paramı 
nasıl değerlendirsem, ne zaman ne amaçla kullansam 
diyenleri Çankaya Yıldız'da bulunan ofisimize 
bekliyoruz.” 


-ilo Kiralamada 
Profesyonel Hizmet 
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ŞEYHANLI 


Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? 

Ben Gülcan Cengiz. 6 yaşında kanun öğrenimine Sayın 
rahmetli Halil Karaduman hocam ile başladım. Müzik 
çalışmalarım tüm eğitim süresince devam etti ve üniversiteyi de bu alanda okudum. Gaziantep Üniversitesi Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı mezunuyum. Pek çok kez 
müzik için yurtdışı seyahatim oldu. Uluslararası kadın 
sanatçılarda onur konuğu olarak yer aldım. Panellerde 
ve kanun festivallerinde usta öğretici unvanımla görev 
aldım. Pek çok noktada öğrencilerimle konser ve etkinliklere katıldım. Öğrencilerim dört yıl üst üste Kanun 
alanında farklı iki bölgede Türkiye derecesi yaptı. Bunların dışında kitap yazarıyım. Rahmetli Halil Karaduman 
hocamın tavsiyesi üzerine yazmaya başladım. “Kanun 
Metodu” adlı 4 ciltlik bir kitabım var. Kitabım Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphanede hali hazırda bulunmakta. 
Şimdilerde kitabımın 2. Baskısı için çalışmalara devam 
ediyorum. “Kanun Metodu” çoğu üniversitede ders olarak okutulmakta. Ayrıca internet üzerinden online ders 
veriyorum. Dünyanın her yerinden öğrencilerim var ve 
onları çok önemsiyorum. Bu önemsemem Arjantinli bir 
öğrencim için İspanyolca öğrenmemle açıklanabilir. Müzik hayatım boyunca çok değerli ve önemli hocalarla çalıştım, örnek vermek gerekirse Üsküdar Musiki cemiyeti 
hocalarımızdan Şerafettin Şeref Çakar, Rahmetli Hocam Halil Karaduman, Erdinç Çelikkol gibi bu da beni 
çok şanslı hissettiriyor. 


Şeyhanlı Müzik'ten biraz bahsedelim isterseniz? 

Yakın zamanda Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinden emekli oldum. Önceden ufak ufak kurslar yaptım ve buralarda çok büyük başarılara imza attık. 
Sonrasında yıllardır hayalim olan okul açma fikrini hayata geçirmeye karar verdim. Emekliliğime yakın dönemlerde çocuklarımla en sevdiğim şehirlerden birisi olan 
Ankara'ya yerleşme ve sanatımı burada devam ettirme 
kararı aldık. Uzun bir zaman Ankara'yı tam anlamıyla keşfetmeye harcadım. Okulum için en iyi lokasyonu 
seçmek için çok yer gezdim. En sonunda kendimi Çayyolu'nda buldum ve burada da uzun uzun araştırmalar 
sonuncunda, Park Caddesinde şimdiki yerimizi bulduk. 
Okul binamızın mal sahibi Sayın Bülent Üstündağ ile bu 
vesile ile tanıştık ve buradan kendisine çok teşekkürleri- 
mi iletiyorum. Çünkü kendisi böyle bir projeye çok sıcak 
baktı ve bize çok destek oldu. Biz Şeyhanlı ailesi olarak 
büyük bir aşiretiz ve bende onların kızıyım. Ben Aşireti- 
mi eğitim kolunda temsil ediyorum. Ailemin bana olan 
desteği paha biçilemez. Çünkü biz Şeyhanlı aşireti olarak 
kız çocuklarına çok önem veririz ve kız çocuklarımızın 
her zaman arkasındayızdır. Bu müzik okulu da bizim ailemiz için eğitim alanında çok önem taşımakta. Aşiretimizin bir federasyonu bulunmakta ve bu federasyon ve 
ben böyle projeleri son derece desteklemekteyiz. 
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Şeyhanlı Müzik Okulunu bize biraz 
tanıtır mısınız? 

Biz burada inşaat döneminde çok kaliteli insanlarla çalıştık. Ses mühendislerimiz ve inşaat mühendislerimiz burayı Dünya standartlarında bir yer haline getirmek için çok emek 
sarf etti. Yalıtımından, ısıtmasına, dekorasyonundan aydınlatmasına kadar her noktada 
ustalarla birlikte bende burada oldum ve nitekim Dünya standartlarında bir müzik okuluna 
sahip olduk. 


Şeyhanlı Müzik Okulu hangi yaş gurubuna eğitim verecek ve hangi alanlar- 
da eğitimine devam edecek? 

Rahmetli Barış Manço'nun da söylediği gibi 
7'den 77'ye tüm müzik severler için Şeyhanlı 
Müzik Okulunun kapısı sonuna kadar açık. 
Biz şu an için gerçek anlamda bir okul olmak 
için hazırlanıyoruz. Alt yapı olarak zaten hazır 
olan okulumuz görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın çalışmalarını tamamlamaları ve izinlerimizin alınmasıyla tam anlamıyla bir lise, 
sonrasında üniversite olarak yoluna devam 
edecektir. Burada tüm enstrümanlar bulunmakta. Hepsi içinde ayrı eğitimlerimiz başlamış durumda. Ayrıca resim, jimnastik ve üst 
katımızda bulunan alanda anaokulu projelerimiz var. 


Şeyhanlı Müzik Okulu sosyal sorumluluk projelerine nasıl destek veriyor? 
Disleksi, down sendromlu ve otizmli öğrencilerimiz için genel anlamda çalışmalarımız 
devam etmekte. Benim için “bir çocuk bir çocuktur, asla hiçbir çocuk feda edilemez” ifadesi yaşam prensibimdir. Bu yüzden ülkemizin 
sanat alanında ilerleyebilmesi için elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Okulumuzun belli bölümlerinde bu tarz öğrencilerimiz için ciddi çalışmalar gerçekleşiricez. 


Kısa ve uzun dönemli projeleriniz 
nelerdir? 

Şanlıurfa'da Şeyhanlı Müzik Okulunu devam 
ettirme projemiz var. Şanlıurfa'da kurulacak 
olan Şeyhanlı Müzik Okulunun devamı olan 
eğitim kurumları olarak devam edecek, Gürneydoğunun en büyük sosyal alanı olacak. Burada Müzik öğrenimi haricinde kız çocukların 
okuması için sosyal sorumluluk projeleri devam ettirilecek. Durumu olmayan öğrencilere 
federasyonumuzla destek verilerek ülkemizin 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasından 
katkıda bulunmak istiyoruz. 


Son olarak eklemek istediğiniz şeyler 
var mıdır? 

Kanun benim yaşam tarzım ve bununla paralel olarak tabi ki müzik benim vazgeçilmezim. 
Bu noktalardan yola çıkarak Şeyhanlı Müzik 
Okulunun temeli bu şekilde atıldı. Amacımız 
en iyi eğitimi, öğrencilerimize en iyi şekilde 
verip ülkemizi yurtdışın da başarılı bir biçimde 
temsil etmek. 


Çayyolu Park 
Caddesinde 
gerçekleşen 
açılış renkli 
görüntülere 
sahne oldu 
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Doğu'nun gözde tatlıcılarından biri olan 
Sıtkı Usta Ankara Çukurambar'da ki yeni 
yerini açtı. 


Ankara'da yapılan görkemli açılışa Başbakan yardımcısı 
Mehmet Şimşek, eski iç işleri bakanı Abdulkadir Aksu, Ak 
Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu gibi siyaset 

camiasından birçok isim katılımlarını gerçekleştirdiler. 


Aynı zamanda gerçekleştirilen açılışa birçok tanınmış iş 
adamı da katılım gösterdi. 


Sıkı Usta kadayılçısının Ankara şubesini yöneten Sıkı Usta'nın 
oğlu Süleyman Bey gün boyu misafirleriyle tek tek ilgilendi. 


Doğu'nun güzel tatlarını açılış boyunca misafirlerine 
ikram eden Sıkı Usta ve ekibi davetlileri en güzel şekilde 
ağırlamaya özen gösterdiler. 


Bilet Fiyatı 18 Bin Dolardan Başlayan 


5 Yıldızlı Uçak 


CRYSTAL LAKE 


Kişisel uçaklarda her türlü lüksü gördüğümüzü 
zannederken Crystal Skye, toplu taşımanın dahi 
lüksünün olabileceğini bizlere gösteriyor. 


Crystal Cruises şirketi tarafından geçtiğimiz ay 
uçuşa geçen Boeing 777-200LR modeli üzerine inşa 
edilmiş Crystal Skye, yolcularına 5 yıldızlı otelde 
uçuyorlarmış hissi veriyor. 


Fiyatından bahsetmeden önce Crystal Skye'ı ve 
uçuşları öncelikle incelemek gerekiyor. 88 koltuk 


kapasiteli bu uçak kesinlikle sıradan yolculuklar 
için tasarlanmadı. 


En az 7/0 yolcu ile havalanan uçak 14, 21 ya da 28 
gün sürecek güzergâhlarda ilerleyecek. Dolayısı 
ile bir yolcu uçağı olarak değil tur” uçağı olarak 
bakabilirsiniz. Beş yıldızlı bir iç mekâna sahip olan 
Crystal Skye'ın yolcu koltukları, açıldıklarında 
geniş, konforlu bir yatağa dönüşebiliyor. Bu lüks 
uçağın yemek bölmesi ise lüks bir restorandan 
farkı değil. Yolcular dilediklerinde o banyoya 
geçip, lüks İtalyan moda evi 
Etro'dan gelen kokular ile 
rahatlayıp, yolculuk stresini' 
üzerlerinden atabiliyorlar. 
Gelelim bu 5 yıldızlı ultra lüks 
uçağımızın bilet fiyatlarına. 
Crystal Skye ile tek seferlik bir 
biletin kişi başı maliyeti 18 bin 
dolardan başlıyor. Güzergah 
arttıkça, bilet fiyatları da 
artıyor. 
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Bireysel Otomobil Sayfası 


M3 Rhino 


Günümüzde herkes sosyal medya'da popüler olmak için bir yarış 
içinde. Kimileri fotoğraflarla kimileri videolarla bu yolda yol kat 
etmeye çalışmakta. Böyle bir yola baş koyanlar sosyal medya'yı ne 
derece doğru ve amaçlarına uygun kullanıyor? 
Türkiye'nin ilk yurtdışı sponsorlu bireysel otomobil sayfasının 
yöneticisi ve araç sahibi Sertaç Bey bizlere sosyal medyanın nasıl 
etkin kullanılması gerektiği konusunda bir dizi açıklama yaptı. 
Sıfır olarak almış olduğu aracını bir proje aracına ceviren Sertac 
Bey, yurtdışından birden fazla büyük markanın da sponsorluğunu 
arkasında alarak sosyal medya'yı özellikle de Instagram'ı en etkin 
şekilde kullanan kişilerden birisi. 


v 


Sosyal medyayı etkin kullanmanızda işinizin etkisi var mıdır? 
Sosyal medyayı etkin kullanmamda işim etkisi tabi ki çok büyük ama 
bunların dışında en önemli nokta yabancı dil becerilerim diyebiliriz. 
Çünkü yurtdışı forumlarını araştırmak, ülkemizde bulamayacağımız 
parçaları bulmak, parçaların nerelerden, ne şekilde temin edileceğini 
öğrenmek çok önemli ve işinizi, projenizi geliştirmeniz de çok etkili 
bir detay. Tabi bir de tecrübe! Bu iki detaya ek olarak; birçok konuda 
eşsiz bir rol model olan, AKIN Dil Eğitim Merkezi'nin kurucusu Ahmet 
AKIN da, benim için sosyal medyayı çok etkin kullanabilmemdeki kilit 
oyunculardandır. Uzun yıllardır kendisi ile birlikte çalışıyor olmam, 
bana sosyal medya iletişimleri konusunda çok önemli artılar katmıştır. 


Gün içinde kaç saatinizi sosyal medya hesabınız için harcıyorsunuz? 
Genel olarak değişkenlik gösteriyor bu sorunun cevabı ama günümün 
2-3 saatini sosyal medya hesabıma ayırıyorum diyebiliriz. Öncelikle 
sayısız mesaj geliyor gün içinde ve ben çok fazla kişinin tam aksine, 
hepsine teker teker yanıt veriyorum. Bu ciddi bir mesai gerektiriyor. 
Onun haricinde fotoğraf çekimleri, düzenlemeleri, paylaşımları derken 
3 saate yakın Instagram ve uydularına gitmiş oluyor. 


Instagram ve Sosyal Medya'da Büyümek İçin Neler Yaplılmalıdır? 
Instagramda başarılı olabilmek için öncelikle çok kaliteli bir içeriğinizin 
olmasını gerekiyor. Yani insanların sizi takip etmesine sebep olacak 
olan malzemenin sıra dışı olması gerekiyor. Tabi bunu yapabilmek için 
belli bir planınız ve buna uygun araç-gereçlerinizin olması da şart. 
Sadece bir cep telefonu ve bazı uygulamalar ile bu içeriğe 

ulaşmanız oldukça zor. Bir de elimizdeki bu güzellikleri insanlara 
ulaştırabilmemiz gerekiyor mutlaka. İşte hesap için ciddi emek 
harcayacağınız ve ter dökeceğiniz yer burası kesinlikle. ASLA ve ASLA 
beğeni veya takipçi satın alarak bu noktalara gelemezsiniz, gelmiş 

gibi görünseniz de bir süre için, oralarda kalamazsınız. Bu kısa yolu 
aklınızdan hızla atmanızı öneriyorum. Aslında bu konuya dair kilit 
maddeler üzerine, uzunca bir sohbet kaydı; “Rhino Tubes” adlı youtube 
kanalımda mevcut. Sizin de Instagram'da başarılı olmak gibi bir 
hedefiniz var ise, izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. 


Hashtag Seçimi Yaparken Nelere 
Dikkat Ediyorsunuz? 
Hashtag, paylaşım yaparken 
dikkat edilmesi gereken 
en kilit noktalardan 
birisidir. Yapacağınız 
gönderinin hangi 
hashtag'e uygun 
olduğuna çok iyi 

bir şekilde karar 
vermelisiniz. Çok 

çok fazla sayıda, 
milyonluk, gönderi 

alan hashtagler 
kullanmanız sizin 
kaybolmanıza yol 
açacaktır. Ciddi bir 
çalışma, deneme- 


yanılma sürecinden sonra kendime en uygun olanları buldum. Tabi bu 
şablonu da arada bir kesinlikle güncelliyorum. 


Sosyal Medyada Sponsorluk Almak İsteyenlere Tavsiyeleriniz 
Nelerdir? 

Bu konuda da ciddi oranda soru alıyorum ama maalesef bu oldukça 
zor bir iş. Gururla söyleyebilirim ki, uluslarası çapta, Instagram 
aracılığı ile, Dünyaca ünlü (dvorsteiner veya 
(dCarbonwurks gibi üretici firmalardan sponsorluk alabilen tek hesap 
konumundadır bizim Rhino'nun hesabı. Burda da kilit noktalar, 
elinizdeki ürünün kıymeti, cazibesi ve sizin iletişim becerilerinizdir. 
Hemen bunların peşine hatta en başına da yabancı dil bilgilerini 
eklemekte fayda var. dm3 rhino' nun sponsorluklardan önce; 
Dünya'nın en büyük BMW forumu olan ww.bimmerpost.com'da 
anasayfaya manşet olduğunu, (domwm sayfasında paylaşılmış olan 
ilk Türk araç olduğunu da unutmamak lazım. Çok çalışmanın getirisi 
adım adım gelir. Yanı sıra Türkiye'de de (dmperformanceturkiye, (d 
carwax taurus avm, daha öncesinde (dboamotors gibi sponsorları 

da mevcuttur. Yukarıda bahsettiğim üçlünün, en az ikisini biraraya 
getirirseniz, topu ceza sahasına taşımış olursunuz. Gol atmak da size 
kalır! 


Yurtdışında Takip Ettiğiniz Sayfalar Nelerdir? 

Öncelikle bireysel olan büyük araba sayfalarını takip ediyorum. Örnek 
vermek gerekirse (âf80awm3, (dcarnucopia, (ddubsesd, 

(dscarlettF80 gibi. Bunlar çektikleri fotoğraflardan tutun da, yaptıkları 
girişimlere kadar benim ufkumu genişletiyor, fikirlerime fikir ekliyor. 

Diğer kategoride de bu işi profesyonel olarak yapan bazı devleri takip 
ediyorum; (dcarlifestyle, (dtagmotorsports vb. 


Ülkemizde Takip Ettiğiniz Sayfalar Nelerdir? 

Ülkemizde öncelikle GMG Garage' ı takip ediyorum. Sahibi Mustafa 
bey ile de uzun zamandır tanışıklığımız var ve biliyorsunuz son 
kaplamamızı da onlarla gerçekleştirdik. Onun haricinde çok 

çok başarılı bulduğum, Türkiye'nin bu profildeki lider sayfası (d 
carblogturkiye' yi takip ediyorum ve yine ciddi ve başarılı bir sayfa 
olarak da (dsupercarsoftr' yi de bu listeye ekleyebiliriz. 


Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? 

Öncelikle beni takip eden çok fazla genç kardeşim var, onlara 
her alanda iyi bir örnek ve model olmaya özen gösteriyorum 
Instagram profilim aracılığı ile. Sonra da modifiye sevdalısı birçok 
genç arkadaşımızda, araç üzerinde yaptıklarımla bilgi ve tecrübe 
kazandırmaya çalışıyorum. Bir de bu işten büyük bir zevk aldığım, 
herkes ile iletişim içinde olduğum için de mutluluk duyuyorum. 
Rhino'nun resmi web sitesi olan www.rhino-projects.com'a, bir 
çok blog paylaşımı yaparak, duvar kağıtlarından, Rhino'ya ait 
tüm detaylara kadar her şeyi ekliyoruz. Site içerisinde güzel vakit 
geçireceğinize inanıyorum. 

“Rhino Ailesi” olarak; umuyorum ki çok daha büyük projelere imza 
atıp, eğlencemizi kat kat daha arttıracağız ilerleyen zamanlarda. Bana 
vakit ayırdığınız ve kiymetli derginizde yer verdiğiniz için de sizlere çok 
teşekkür ediyorum. 
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LAND ROVER'DEN 
BİNEK OTOMOBİL 
HAMLESİ 


Ünlü lüks Suv üreticisi Land Rover, son günlerde 
çıkan bir dedikoduyla gündemde. Uzun yıllardır jip 
üreten firmanın medyaya sızan birkaç tasarımı Land 
Rover severler başta olmak üzere tüm otomobil severleri heyecanlandırdı. 


TATA Group çatısı altından üretime devam 
eden Land Rover'n tamamen elektrikli bir sedan 
üretebileceğine dair söylentiler yayılıyor. Hatta 
bu otomobilin, gruptaki diğer marka Jaguar'ın XJ 
modeli ile aynı altyapıyı paylaşacağı da bir diğer 
söylenti. 


Markanın son gözdesi Velar'ın çizgilerinin kullanıldığı tasarım çoğu kişiyi kendine hayran bıraktı. Bu, 
özellikle hem farlar hem de stoplarda belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Ancak fotoğraftaki sedan Land, 
söylentilerin aksine Jaguar XJ değil XE modelinin 
üzerine oturtulmuş. 


Bize göre Jaguar XJ yerine, XE altyapısı kullanılarak 
üretilme durumunda yeni Land Rover sedan aynı 
segmentte ki Bmw 3, Mercedes C-Klas ve Audi A4 
gibi önemli rakiplerini pazarda ciddi anlamda zorlayabilir. 
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ALFA ROMEO'NUN 


İLK SUV/U 


STELVIO 


KASIM'DA TÜRKİYE'DE 


Alfa Romeo'nun Giulia'dan sonra ikinci önemli model 
atağını temsil eden Stelvio, Kasım ayından itibaren ülkemizde satışa sunulacak. Alfa Romeo Stelvio, markaya özgü 
tasarımı, sportif ve dinamik görünümü ile premium SUV 
pazarına tamamen yeni bir soluk getiriyor. Alfa Romeo 
showroomlarında 280 HP ve 510 HP'lik benzinli motorlarla yerini alacak olan Stelvio'da 8 ileri otomatik şanzıman ve O4 dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak 
sunulacak. 


Alfa Romeo Stelvio seçkin, zarif ve kaliteli iç mekânıyla 
orta boy premium SUV dünyasına İtalyan misafirperverliğini getiriyor; dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da 
şık ve sportif bir mimari kullanıyor. Kaliteli malzemelerle 
ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, 
ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini 
tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyuyor. Geniş 
ve ferah yaşam alanı yolculukları keyfe dönüştürüyor. 
Yüksek oturma pozisyonu da yola hâkim bir sürüş sunarken, yeni Alfa DNA'sının da katkısıyla Stelvio bir Alfa 
Romeo spor otomobilinden beklenen sürüş keyfini sunuyor. Çift bölgeli iklimlendirme sistemi ve Harman Kardon 
imzalı 14 hoparlörle donatılan Alfa Connect bilgi ve eğlence sistemi gibi donanımlar araç içi yaşam konforunu daha 
da arttırıyor. Orta konsolun en üst noktasında, sürücünün 
görüş alanında, Magneti Marelli ile birlikte geliştirilen, 8,8 
inç büyüklüğünde entegre 3D navigasyonlu yüksek çözünürlüklü ekranın boyutu Alfa Connect konumlanıyor.. 
Alfa Romeo Stelvio, heyecan verici tasarımını ve üstün yol 


tutuş özelliklerini öncelikle 
turbo benzinli 2.0 litrelik 
280 HPTik motorla kombinleyecek. Tamamen yeni 
2.0 litrelik turbo benzinli 
motor ve 200 bar ile çalışan 
yüksek basınçlı direkt 
enjeksiyon sistemi gibi 
teknolojilerin de katkısıyla, 
bütün devir bandı boyunca 
canlı bir karakter ve gaz 
i emirlerine çabuk cevap 
veren bir yapı sergiliyor. 
2.250 d/d'da 400 Nm tork 
üreten motor sınıfının en iyi 
yakıt verimliliğini sunarken 
aynı zamanda 5,7 saniye ile 
sınıfının en iyi 0-100 km/s 
hızlanma değerine imza atıyor ve 230 km/s maksimum 
hıza imkân tanıyor. Stelvio 
SUV'un sportif karakterine 
uygun performansı sağlayan motor, gücünü 8 kademeli 
otomatik şanzıman ve O4 dört tekerlekten çekiş sistemi 
üzerinden tekerleklere aktarıyor. Aracın dinamik dengesi 
seçilen sarsıntısız vites geçişleriyle dikkat çeken otomatik 
şanzıman Alfa DNA moduna bağlı olarak vites değiştirme 
hızını, konforunu optimize ederken yakıt tüketimiyle CO2 
emisyon salınımı da düşürmeye yardımcı oluyor. Şanzıman ayrıca direksiyon kolonuna entegre vites değiştirme 
kulakçıklarıyla manuel vites değiştirme imkanı da sunuyor. 8 kademeli otomatik şanzıman ise standart olarak 
dört tekerlekten çekiş sistemi O4 ile kombine ediliyor. 


510 HPflik 2,9 litre motorlu Alfa Romeo Stelvio OV versiyonu ise yine ülkemizde satışa sunulacak bir model olarak 
dikkat çekerken, isteğe bağlı olarak sipariş edilecek. 
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ÇOCUKLAR İÇİN YUVA SEÇİMİ 
NASIL YAPILMALIDIR ? 


Çocuklarımız için yuva seçimi 
yapmak son zamanlarda gerçekten çok zorlaştı . Herkes pek çok 
şey söylüyor, pek çok alternatif 
var. İsimlere mi güvenmeli yoksa tecrübe mi önemli ? Çocuğun 
hayatında ciddi bir karar olduğu 
için bir seferde doğru kararı verebilmek kolay değil. 
Yapacağınız seçimde dikkat etmeniz gereken hususları küçük 
başlıklar halinde belirledim 


KURUM ÖZELLİKLERİ 
Seçeceğiniz kurum eğitim konusunda tecrübeli ve sistemleri 
oturmuş bir kurum olmalıdır. 
Yöneticinin de alandaki tecrübesi 
çok önemlidir. Çünkü hem kurumun düzgün yönetilmesi hem de 
ebeveyne yol gösterebilmesi açısından , yaşadığınız problemleri 
çözebilmesi ve çocuğun kuruma 
rahat alışabilmesi için yönetici, 
becerikli ve deneyimli olmalıdır. 
Kurumun ticari kaygısının olmaması da çok önemlidir. Çünkü bu 
kurumdaki herşeye yansıyacaktir. 


BİNA ÖZELLİKLERİ: 

Yuvanın olduğu binanın müstakil olması çok önemlidir. Villa 
tipi binalarda hem büyük oyun 
bahçesi imkanı olur hem de bina 
içinde her konuda bağımsız hareket edilebilir. 

Oyun bahçesinin de doğal malzemelerle döşenmiş olması ve 
zeminin toprak olması çocuk 
açısından çok önemlidir. Çünkü 
toprakla oynamanın çocuğun 
zekasına çok etkisi vardır. Yapay malzemeler çocuğa ekstra 
elektrik yükler ve çocukta gerilim yaratır. 

İç mekan günışığı alır konumlu 
, ferah ve rutubetsiz ; zemin an- 


balık sınıflarda çocuğunuzun aldığı ilgi miktarı az olur Bununla 
birlikte öğretmen performansı 
düşer; ayrıca çocuğun enfeksiyon 
alma oranı artar. 

Yemeklerini kendi hazırlayan 
kurumları tercih etmeniz de 
önemlidir. . Menülerde maliyeti 
ucuzlatmak adına basit yemekler 
olmamalıdır. Mümkün olduğunca 
doğal beslenmeye de özen göstermelilerdir. Yemek ikramların 
da düzgün karışık olmadan , cam 
malzemede çocuklara sunulması 
gerekir. 


EĞİTİM ANLAYIŞI: 

Çocuğa davranış 7 yaşa kadar verilir ve kişiliğinin büyük kısmı bu 
yaşta oturur. Bu nedenle çocuklara öğretilenlerin , kurum içinde de aynı şekilde uygulanıyor 
olması gerekir. Çocukların kibar, 
düzgün hitapların olduğu, yetkin bir kurumda büyüyor olması 
önemlidir. Çocuk söylenilenden 
çok gördüğünü uygular çünkü. 
Kullanılan eğitim programının da 
içeriği önemlidir. Bazan reklam 
kaygısıyla çocuklar için uygun 
olmaya dersler de kurumda bulunabilmekte. 

Çocuğunuzun öğretmeniyle de 
mutlaka tanışmalısınız. Çocuğunuz herşeyiyle öğretmenini model alacaktır. Öğretmenin yumuşak bir ifadesinin olması , kibar 
ve sevecen olması çocuğun okula alışmasında önemlidir. İkisinin 
anlaşması eğitimin çocukta kalıcı 
olmasını da sağlar. 

Sonuç olarak; bakacağınız yön 
kurumun döşemesinden, albenisinden ziyade ,içeriği ve elemanların niteliği olmalıdır. Doğal 
görünen, herşeyi yaldızlayarak 
sunmayan , dürüst kişilerin ça- 
Lıştığı, işinde uzman kişilerin bu- 


tibakteriyel özellikli ve kolay temizlenebilir malzemeden  lunduğu kurumlar doğru yerdir. 
olmalıdır. Hepsinin sonunda da son kararınızı verirken yüreğinizin se- 
Sınıftaki çocuk sayısına da dikkat etmek gereklidir. Kala- sini dinleyin. O size doğru yönü gösterecektir. 
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AYDIN SMART KIDS 
Gökdere Sokak No:10 Yukarı Ayrancı / ANKARA 
Tel: 0 (312) 467 84 79 


KAHVALTI 


Ankara'da kahvaltı yapmak için onlarca tercihiniz var. Şehir merkezinin dışında olmak 
isterseniz İncek ve Çayyolu semtleri şehir içinde olmak isterseniz ise Çankaya ve civarı SIZI 
birçok kahvaltı noktasıyla buluşturuyor. Bunlardan kimileri köy havasında, açık alanda 
“Serpme kahvaltı”, olarak tabir edilen, masanın üzerinde boş yer kalmayacak şekilde 
envai çeşitte kahvaltılık sunan yerler, kimileri menülerinde kahvaltı tabağı olarak bel çeşitli 
harika sunum yapan yerler, kimileri ise uçsuz bucaksız açık büfe tezgâhlarını aklınıza 
gelecek her türlü kahvaltılıkla dolduran yerler olarak karşımıza çıkıyor. 
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Liva - Çukurambar 


Eşsiz açık büfesiyle misafirlerini ağırlayan, Liva Çukurambar 
şubesi Cumartesi ve Pazar günleri “Nereye kahvaltıya 
gitsek?” sorusuna çok güzel bir cevap veriyor. 


Adres: Çukurambar Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Cd. 11/A, Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 284 96 00 


Bak Hele Bak Yusuf konak 


Van kahvaltısını Ankara'da ki önemli temsilcilerinden, 
Bak Hele Bak Van kahvaltıcısı, serpme kahvaltı severlerin 
kesinlikle ziyaret etmesi gereken bir mekân. 

Adres: Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Cd. No:40 
Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 442 99 60 
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Kahvaltınızı yaptınız, çayınızı içtiniz. Hofta içi ise iş yerinize geçtiniz ve öğlen saatine 


kadar ki işlerinizi tamamladınız. Yavaş yavaş gelen “Öğlen ne yesek?” sorularını 
duyar gibisiniz. İşte bu noktada size birkaç gidilecek yer tavsiyemiz var. Bunlardan 
bazıları çoğumuzun sevdiği fast-food mağazaları, bazıları ızgaracılar, bazıları ise 


daha sağlıklı besinler tüketmek isteyenler için ev yemekleri. 


Big Baker - Gop 


Leziz ve kendilerine özgü burgerlerinin 


yanında sandviçleri ve soslu tavuk 
yemekleriyle öğle yemeğinde tercih 
edilebilecek bir yer. 


Adres: Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu 
Cd. No:83 Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 447 82 82 
Duble Döner - Bilkent 


Dönere farklı bir bakış açısı getiren Duble 
Döner, özellikle meşhur cheddar soslu 
dürümü ve servis döneriyle ön planda. 


Adres Bilkent Station AVM No:3/72 
Bilkent / Ankara 


Tel: (0312) 266 05 20 
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Hüsrev Kurufasulye 


Öğle yemeğinde sulu yemek yiyelim diyenler 
için yıllardır kendi lezzetini aynı çizgide devam 
ettiren ve bu işi en iyi yapan Hüsrev restaurantı 
kesinlikle denenmesi gereken bir yer. 


Adres: Balgat Mahallesi Osmanlı Caddesi. 
27/A Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 284 73 73 


Müslüm Kebap - Gop 


Geçen sayımızda da yer vermiş olduğumuz 
Müslüm Kebap, Uğur Mumcu caddesinde 
ki yerinde, çok lezzetli bir hizmet vermekte. 
Özellikle, küşleme ve sebzelisinden sadesine 
kadar çeşit çeşit kebap seçenekleriyle kebap 
severlerin ortak adresi. 


Adres: Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu 
Caddesi. No:96 Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 446 45 55 


Geldik 5 çayına. Özellikle annelerimizin meşhur 
ritüellerinden biridir 5 çayı. Güzel bir çay demlenilir, 
yanına börekler, çörekler koyulur, komşular çağrılır. 
Ama artık bu gelenek biraz değişti. Özellikle büyük 
pastanelerin 5 çayı için özel menüleri ve açık büfeleri 
var. Dostlarınızla sohbet ederken, bir yandan da sizin 
için önceden hazırlanmış leziz atıştırmalıklardan, 
tatlılardan tadabiliyorsunuz. 


Cafemiz 

Adres: Arjantin Caddesi. No:19 Çankaya/Ankara 

Tel: (0312) 426 4477 

Mado - Sinpaş Altın Oran 

Adres: Sinpaş Altınoran No:54 MSB Oran Çankaya, Ankara 
Tel: 0312319 6236 

Kafes Fırın - Söğütözü 

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Çankaya / ANKARA 

Tel: 0312 286 98 88 


Ki YOLMANIZA GEREK YOK! 
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Akşam yemekleri ailenin bir araya 
geldiği ve Türk aile kültürünün en 
eski yapı taşlarından biridir. Herkes 
bilir ki akşam yemeğinde evde 
olunması veya dışarda yenilecekse 
kesinlikle geç kalınmaması gerekir. 
Evde yenilen akşam yemeklerinin 
haricinde tabi ki dışarda hep beraber 
arkadaşlarla, aileler ile yenilen 
yemeklerde çok keyifli geçer. Bizde 
sizler için Ankara'da gidilmesi 
gereken onlarca restauranttan bizim 


nazarımızda en iyi 5 tanesini seçtik. 


Meşhur Tavacı Recep Usta 


Doğu mutfağını Ankara'ya sevdiren mekân. Yıllar içinde 
meşhur olmuş Diyarbakır tavasının haricinde incik kebabı, 
güveci, kebap çeşitleri ve daha niceleri burada tatmanız 
gereken lezzetler arasında. Başlarken ikram edilen kurutma 
patlıcanla yapılmış ekşili dolma ve haşlama usulüyle servis 
edilen içli köfte bizim favorilerimiz. 


Adres: Dikmen Vadisi 3. Etap 747. Sokak No:9 Çankaya/ 
Ankara 


Tel: (0312) 442 29 45 
Hacı Arif Bey 


Ankaralıların çok iyi bildiği bir yer Hacı Arif Bey Lokantası. 
Özellikle sıcacık, fırında iyice şişmiş lavaş ekmeğinin üzerine 
çörek otuyla isim yazılması buranın geleneklerinden birisi. 


Adres: Kavaklıdere Mahalles, Guniz Sokak No:48 Çankaya/ 
Ankara 


Tel: (0312) 467 00 67 

Uludağ Kebapçısı 

Adres: Oran Mahallesi Panora AVM Çankaya/Ankara 
Tel: (0312) 490 00 10 

Ayintap İnci 

Adres: Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Sokak. 56/5 
Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 324 59 59 
Camgöz Balıkçısı 


Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi Nene Hatun Caddesi 
No:111 Çankaya/Ankara 


Tel: (0312) 447 61 11 


ULUDAĞ KEBAPÇISI 
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ana en çok sorulan sorulardan biridir, “Bu yıl hangi 

renkler moda?” Sizler de hangi renklerin ön plana 

çıkacağını öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız yazdıklarıma birazcık zaman ayırmayı ihmal etmeyiniz. Mart 

2017 New York moda haftasında belirlenen renkler ile 

podyuma çıkanlar çok zengin ve son derece neşeli 
herkesi mutlu edecek yıla damgasını vurur nitelikteydi. Ve yine 
daha çok geleneksel esintilerin hakim olduğu görüldü. Renklerin 
ortak bir noktası da bireyselliği ön plana çıkarmasıydı. Ayrıca bazı 
renk karışımlarına da daha çok şans tanınmıştı. Canlı kırmızıyı da 
New York Moda Haftasında sıklıkla görmüş olduk, bu rengi kendine güvenen bayanlarımızın oldukça fazla kullandığına da böylelikle 
hepimiz tanık olmuş olduk. 


Sizlerin de dikkatini çekmiştir, son dönemlerin ve yılların özellikle 
kadınların vazgeçilmez kıyafeti rengârenk parçalardı. Bu yılda daha 
önceki yıllarda olduğu gibi pembe renkler her kadının gardırobun- 
da fazlaca yer aldığı görülmekte. Böylelikle moda renkler arasında 
pembe, nude tonlarının son zamanların vazgeçilmez parçaları olmayı başardığını da görmüş olduk. 


En sevdiğim zaman dilimleri mevsim geçişleridir. Çünkü yeni sezonda oluşan değişiklikler ve yeni trendler hep merak konusu olur. 
2018'in sonbahar kış renkleri ise bu kış hepimizi şaşırtacak gibi 
duruyor. Çünkü genelde kışın o karamsar havasına uyan ve hep giymeye alışık olduğumuz renklerin yanında sıcacık ve açık renkler 
de bu kış çok moda haberiniz olsun. Yani bu kış farklı, bir o kadar 
da neşeli bir kış olacak, vitrinlere rengarenk bahar havası gelecek. 
Sizce bunlar hangi renkler mi olacak? 


Evet sıkı durun... Resmen bütün mağazalar bu kış mora boyanacak 
gibi duruyor. Özellikle dekarasyon da sıklıkla kullandığım ve tercih 
ettiğim bir renktir. Demek oluyor ki bu kış gardırobumuzda da mora 
fazlaca yer vereceğiz. Düşününce de moru aslında kışa çok yakıştırdım. morun her tonundan biri sizi de mutlaka cezbedecektir. İsterseniz kopkoyu bir mor, isterseniz de lilaya bakan açık bir mor... 
Hepsi de 2017-2018 sonbahar kış koleksiyonunda son derece trend 
olduğunu unutmayın yeter. 


Yine 2018 kış modası renkleri arasında laciverti de fazlaca göreceğimiz kesin. gizemli ve karakteri olan bu renk de benim en çok 
sevdiğim renkler arasında, fakat grinin açık tonları ise2017— 2018 
moda renkleri arasında çok popüler olacağından da şüpheniz olmasın derim yine de. 


Ve yine baştan aşağıya simsiyah olmak şüphesiz ki 2018 kışının 
trendleri arasında yer alacak. Ancak bazen baştan aşağıya siyah 
giyinirken kıyafetler arasındaki ton farkı kabusa dönebiliyor. Ama 
siyah giymeyi sevenlere yine müjde verelim bu sezon böyle bir sorun olmayacak. Çünkü özellikle baştan aşağıya siyah giyinirken 
aradaki ton farkının farklı olması tam tersine bu sezon trendde aynı 
zamanda. 


Bu kış iddialı renklerin çok moda olacağının da müjdesini vermiş 
olduk böylelikle. İddialı deyince de ilk aklımıza gelen renk tabi ki 
koyu kırmızı. Eğer baştan aşağıya kırmızı giymek istemiyorsak yüzümüzü kırmızı bir ruj ile renklendirebilir, kırmızı bir papuç, ayakkabı ya da kırmızı bir fular takabiliriz. Yani kırmızıyı aksesuar olarak da vurgulayabiliriz. 


w Zühal 


BU YILIN 


MUHTEŞEM RENKLERİ 


Peki gelelim asıl benim işim olan Abiye ve Gelinlik kısmına. Ben 
moda danışmanlığı ve koçluğu yaptığım esnada aldığım en çok sorulardan olan “Zuhal Hanım ben ne renk kullanırsam daha zayıf 
gözükürüm?” oluyor. Evet doğru renk kullanımı diye bir şey var 
elbette ancak öncelikle kendimizi tanımalıyız, kendimizi proporsiyonumuzu ve kıyafeti giyeceğimiz ortamı, mevsimi , mekanı, saç 
rengimize kadar giden bir yol aşamasından sonra doğru kıyafet en 
güzel şıklık olacağını anlatmaya çalışıyorum. Bunu sadece danışanlarıma değil, gerek atölyemde ki dikimlerimize geçmeden önce, 
gerekse moda evimdeki abiye satışlarım sırasında da naçizane 
Modacı titlem ve eğitimli kadrom ile yaşamkentte ki yerimizde bu 
bilgiler dahilinde yol almaya ve aldırmaya çalışıyorum. 


Unutulmamalıdır ki elbiseyi şık ve zarif gösteren faktörler; seçilen 
elbise modelinin ve kişinin beden formlarına uygunluğu, hatasız elbise kalıbı, kaliteli kesim ve dikimi kapsayan kaliteli işçilik ve dikilecek elbise için yapılacak doğru kumaş seçimi ile orantılıdır. Ayrıca 
abiye elbiseler ve gece elbiseleri için kumaş seçimi yaparken dikkat 
etmeniz gereken bir diğer çok önemli husus da; seçtiğiniz kumaşın 
kalitesidir. Bilirsiniz belki; eski bir İngiliz atasözü bu durum için çok 
güzel bir ifade kullanmıştır. “Ucuz mal alan, zengindir!” Yani; ucuz 
diye kalitesiz bir kumaş alırsanız tek sefer kullanacağınız için sürekli aynı malı tekrar tekrar almak zorunda kalırsınız. Kaliteli mal 
alırsanız belki biraz daha pahalı alırsınız fakat uzun süreli kullanabilirsiniz. 

Gelinliğe gelecek olursak New York moda haftasında 2018 gelinlik 
trendleri sunumu da yapıldığını ilgilenenleriniz biliyordur. 2018 yılı 
için gelinlik modelleri birbirinden muhteşem yorumlanmıştı. New 
York da yapılan defilelerde yaklaşık 1220 gelinlik modeli sergilendi. Klasik modeller, ultra geleneksel stiller, yeni yaklaşımlar, seksi modeller ile pek çok gelinlik rüzgârı esti. Rönesans çağındaki 
stilleri yakalamak hemen hemen her koleksiyonda ortaya çıktı. 
Gelinliklerde de omuzları ortaya çıkararak ince ve seksi görünmek 
bu sene çok trend olacağını göstermiş oldu. Bu omzu açık gelinlik 
modelleri ilede romantik ve rüya gibi günlere imzalar atılacak gözüküyor. 


Evet, işte kısaca bu yılın renklerine ve modellerine değindik. Modayı 
takip edin veya etmeyin, herkesin bir stilinin olduğunu unutmayın. 
Nasıl birisi olduğunuzu düşünün. Daha çok modaya uygun mu giyiniyorsunuz? Yoksa ihtiyacına göre mi? İçinde rahat hareket ettiğin 
giysiler mi senin olmalı, yoksa her daim çarpıcı göründüğün giysiler 
mi? 


Evet, bizler öyle bir tarihe geçmişe sahip ve şanslı bir milletin kadınlarıyız ki! Atatürk'ün bizlere armağan ettiği şekilde ve şu sözlerini unutmadan” Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer 
kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, 
bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı 
aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin 
olanlardanım. 'Birlik beraberlik sevgi dolu gelecek için içinizde ki 
zaferi keşfetmeyi unutmayın. 


By Zuhal ZSTYLING 


Yaşamkent Mah. 3178. Sok. No: 9 Çayyolu / ANKARA * T: (0 312) 2418381*F:(0 312) 2418382 
www.zstyling.com.tr 
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3A ESTETİK 


Kişisel Bakım 


Bize biraz kendinizden bahseder 


misiniz? 

Ben Selen Çelik. 1988 İstanbul doğumluyum. 2013 yılına kadar İstanbul'da 
yaşadıktan sonra, Değerli halam Ayşe 
Şuyun'un 3A estetiği kurmasıyla Ankara 
ya taşındım. 


Genç yaşta bu işe başlamanın zorlukları var mı? 

Genç yaşta bu işe başlamanın zorlukları olduğunu düşünmüyorum hatta 
avantajları olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü 10 yıl önceki güzellik hizmetleri 
ile bugünün güzellik hizmetleri arasında 
çok ciddi değişimler gerçekleşti şöyle 
açıklamak isterim ki; güncel ileriye 


ESTETİK 


Muhteşem ve sorunsuz bir cilde sahip olmak, kişisel bakımınızın son 
derece bilgili ellere teslim edildiğini bilmek ne kadar güzel olurdu öyle 
değil mi? Bu noktadan yola çıkarak bu ay sayfamıza konuk ettiğimiz 
3A Estetik size bu olanakları fazlasıyla sunuyor. 
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dönük trend işlemlere daha rahat ve 
doğru kaynaklardan 
ulaşabiliyoruz 

hatta genç yaşta 
başlamak daha 
fazla deneyim 
sağlamaya imkan 
tanırken, gelişen 
teknolojiyi takip edip 
her zaman güncel 
kalmamızı sağlıyor. 


3A Estetik'in hizmetlerinden biraz 
bahseder misiniz? 
El ve ayak bakımın- 
da; 

anikür, pedikür, 
kalıcı oje, protez 
ırnak, jel tırnak, 
nailart. 

Cilt bakımlarında; 
edikal gözenek temizliği, radyofrekans leke bakımları, 
akne bakımı, antiageing, kollajen bakımları, iğnesiz mezoterapi, iğneli epilasyon. 

Kalıcı güzellik için; 

Kalıcı makyaj, kıl teknigi, pudralama teknigi, dipliner, 3D 
dudak renklendirme, 3D ipek kirpik, klasik ipek kirpik, 
kirpik lifting. 

Vücut bakımları; 

Ozon sauna, gömasajı, bodymix, selülitmasajı, ağdaldepilasyon) hizmetleri sunmaktayız 


Diğer güzellik merkezlerinden sizi ayıran özellik nedir? 
Hizmetlerimizde kaliteyi önemsiyoruz. Bunu da personel 
alırken uzman kişiler tercih ederek göstermeye çalışıyoruz. 
Önceliğimiz müşterilerimizin isteklerine doğru yanıt verebilmek ve memnuniyeti sağlayabilmek. 


En başarılı olduğunuz ve yapmaktan 

keyif aldığınız işlem hangisidir? 

Cilt bakımlarını çok severek yapıyorum. 
Uw Özellikle akne bakımları yapmaktan ve 

iyileşme sürecini görmekten çok keyif 
alıyorum diyebilirim. Bir diğeri ise kalıcı 
makyaj çünkü müşterilerimin yüzlerinde 
benden kalıcı bir imza taşımaları çok 
keyif gurur ve mutluluk verici. 


Son olarak 3A Estetiğin büyüme planları veya ileriye dönük projeleri nedir? 
Gelecek ilk 5 yılda hedefimiz 3A estetik 
olarak, güzellik okulu veya klinik 
hizmetlerini de çatımız altına almak 
istiyoruz. 
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u ayki AnadoluGuru ile Yemek Turumuzu 
“Dünya'nın Merkezine” doğru yapacağız, yani 
Çorum'a. Çorum'un Dünya'nın merkezi olma 
efsanesi tartışıla dursun, bu kadar çok çeşitli ve 
kıymetli lezzetleri, maalesef leblebi kadar, bir 
türlü ön plana çıkmaması üzücü. Oysa ki yıllara 
sirayet eden ve kökenleri Hititlere kadar uzanan bir derin geçmişi var. Eski medeniyetler, aldığı göç, Karadeniz yolu üzerinde 
olmasından kaynaklı (bir çok şehre transit geçiş noktası olması) 
Çorum'un mutfağının zenginliğinin kaynağı olmuş. Çorba'dan 
hamur işine, et yemeğinden sebze yemeğine, tatlıdan kurabiyeye 
kadar Çorum'a özgü yemek çeşitleri, aslına uygun olarak korunup, bugüne kadar gelmiş. Mesela Çorum'un sıkma baklavası 
ve kuru mantısı görüntü ve tat açısından başka yerde eşi, benzeri yok. Çorum şekerlemesi denilen un kurabiyesine benzetilen 
lezzetin tadı yanı sıra, günümüzde de düğünlerde hala ayrı yeri 
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vardır. Çorum mutfağı ise çok güzel. Bir Adana veya Antakya 
gibi et ağırlıklı olmasa da Çorum'unda kendine has et yemekleri 
var. Çorum Tandır'ı gibi, İskilip Dolması gibi... Birazdan İskilip 
Dolmasından size detaylıca bahsedeceğiz. 


Ancak onun öncesinde; gelelim bu işin en iyi öncülerinden birisi 
olan ve Çorum yemeklerinin en doğru tadını alabileceğiniz yer'in 
adına. Katipler Konağı Konak birinci derece koruma altında ve 
yaklaşık 130 yaşında. Bu haliyle Çorum'un en eski konağı oluyor. 
Konak, 2. Abdülhamit döneminde yapılarak ve 2012 yılında restore ederek hizmete girmiş. Çorum'a has yemekler ile 350-400 
kişiye aynı anda hizmet verebiliyorlar. Konağın içinde sergilenen 
eşyalar da ailenin kullandığı ve miras olarak aktarılan tarihi eşyalar. Konağı yaptıran dedelerinin dedesi Alay katibi Seyit Mehmetzade Mustafa Efendi'ye Çorum'a atanmasına dair verilen 
Ferman ile Yunan harbinde gösterdiği başarıdan dolayı verilen 


Mecidi Nişan gibi eserleri de burada sergileniyor. Konağı Fevzi- 
ye Duran Hanımefendi işletiyor. Kendi yetiştirdiği personeliyle 
büyükannelerinden kalan bu mirası, tarihsel bir atmosferde misafirlerine tanıtıyor. 


Şimdi ise; size bu müthiş lezzetlerden baş tacı olan İskilip Dolmasından bahsetmek istiyoruz. İskilip Dolması; Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan yaklaşık 500 yıllık Osmanlı yemeğidir. Çorum'un Akçeltik isimli pirincinden yapılıyor. Nedeni ise pişme 
süresinin uzun ve dayanıklı olmasıdır. Kuzu etinden yapılan bu 
lezzet; incik ve bel etlerinden parçalar alınarak yapılıyor. Bu dolman bakır bir tencerede yapılıyor. Tereyağında çevrilen etler; 
arasına küçük soğanlar, tane karabiber koyularak pişmeye başlıyor. Bu esnada üzerine “Sacayak — Sac Ayağı” denilen üçgen 
şeklinde bir demir konuluyor. Bu Sac Ayağının üzerine tepsi konuluyor. Diğer tarafta ise Akçeltik pirinci kaynar suda ıslatılıyor. 
Soğanları ince ince doğrayıp, tereyağında altın sarısı olana kadar 
çevriliyor. Bir ölçü suyla pişirilen pirinçler, pişince hiç bekletme- 
den büyük bir tepsiye aktarılıyor. Aralarına baca işlevi gören boşluklar açılıyor. Soğuduktan sonra Pamuk bez torbanın içerisine 
dolduruluyor ve ağzı bağlanıyor ve tepsinin üzerine konuluyor. 


Tencerenin ağzı hamur ile kapatılıyor. Bu sayede düdüklü tencere görevini görüyor. Ocak önce harlı sonra kısık ateşte 6-7 saat 
pişiriliyor. Daha sonra pilav tenceresi tekrar büyük bir leğene 
boşaltıyor. Etten 1 su ölçüsü et su alıp, üzerine gezdirerek demlendiriliyor. Daha sonra pilavın üzerine etleri konarak servis 
yapılıyor. 


Burada enteresan bir başka lezzetler ise Hinkal ve Mantı. Fevziye Duran Hanımefendi'nin ailesinden (anneanne ve babaanneler) 4 kuşak önce Kafkaslar'dan gelirken getirdikleri ve daha 
sonra Çorum'a kazandırılan bir lezzet olmuş. Yine kendilerinin 
yaptığı Çorum'un “Kuru Mantısı” göze çarpıyor. Bu mantıyı Çorum merkezde başka hiç bir yer yapmıyor. 


Ve yemek sonrası için gelelim tatlılara. Öncelikle şunu belirtelim ki Antep baklavasını yerinden sarsacak nitelikte müthiş bir 
tatlı. Aradaki farkı ise hem daha beyaz olması, hem de 4-5 saatte 
pişiyor olması. Beyazlık için hamur çok ince açılıyor ve dinlendiriliyor. Ardından fırındayken kızarmaması için kağıt örtülüyor. 
Tadı müthiş, hafif ve güzel bir tatlı. 


Tüm bu ürünlerle ilgili gelen talepler doğrultusunda, bazı satış noktaları açmışlar. Buralarda özellikle börek, baklava ve 
kurabiye satışı yapıyorlar. Çorum dışından özellikle Ankara ve 
İstanbul gibi büyükşehirlerden talepler alıyorlar. Fiyatlar gayet 
iyi. Bu lezzetlerin keyfini çıkarmanın tam sırası. Damak tadını 
şenlendirmek için ve değişik tatlar için müthiş bir mekan. Hadi 
ne duruyorsunuz. Çorum sizi de “Gastronomi Turu'na bekliyor. 
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Ankaradayemek.com | 
m editörlerinden Doğukan Kantarman 


AnkaradaYemek 


Big Bang Burger 
Hamburger'de Marka... 


Hamburgeri klasik fast food zincirlerinde yemekten sıkıldınız mı? Üstelik hemen hemen aynı fiyatlara 
fabrikasyon değil de el yapımı hamburger önerimiz olsa? Kendilerini yeni nesil “Fast Casual Dining' 
segmentinde tanımlayan Big Bang Burger 4 şubesiyle Ankara'da kısa sürede oldukça sevilen bir marka 
oldu. Fast Food dan farklı olarak daha kaliteli, günlük ve taze olarak hazırlanan ürünlerle hijyenik ve sağlıklı 
hizmet sunan markayı daha yakından tanımak için kendileriyle görüştük. 
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Bizi Big Bang Burger'in Kurumsal İletişim Uzmanı Güliz 
Kuruçelik ile İş Geliştirme ve Kalite Müdürü Büşra Gökçe 
ağırladı. Konu hamburger ise en önemli nokta etin tedariğidir. Big Bang Burger etlerini Akyurt Marketlerin entegre et 
işleme tesisinden alıyormuş. Köfte 90100 dana eti ve dananın 
sadece döş kısmını kullanıyorlar (Dana döş; Kaburga kemiklerini saran adale grubundan oluşan kemiksiz bir et çeşididir). Bunun dışında içeriğinde kesinlikle ekmek içi, galeta 
unu ya da yumurta bulunmuyor. Baharatlar ile lezzetlendirilen köfteler de gerçek et yediğinizin farkına varıyorsunuz. 
İmalat kısmında üretilen köfte harcı bir gün dinlendirildikten 
sonra taze taze şubelere gönderiliyormuş ve köfteler kesinlikle dondurulmuyor. Bir hamburgercide köftelerin işlem 
görmediğini öğrenmek açıkçası bizi çok mutlu etti. 


Gelelim en önemli kısma, benim için bir hamburgerde köftesinden önemli bir şey vardır ki o da ekmeği . Big Bang Burger'in ekmekleri bi fena . Kendi buldukları ekmek reçetesini 
özel bir fırına vermişler ve özel üretim yaptırmışlar. Yetmemiş bir de özel makinelerde kızartmış, sıcak sıcak önümüze 
sunmuşlar. Sadece ekmek yeseniz bile olur! 


Burger köfteleri krom paslanmaz ızgaralarda pişiriliyor. 
Pişirme tekniğinin kömür ızgaralara göre çok daha sağlıklı 
olduğunu söylüyorlar. Ama ben meşe kömürünü tercih ederim. Top şeklindeki köfte harcı direk ızgara üzerine atılıyor. 
Üzerine yuvarlak ve ağırca bir press ile basılıp yuvarlak köfte 
şekli elde ediliyor. Bu yöntemle içi daha sulu kalan, dışında köfteye Big Bang/e özgü lezzeti veren mühür oluşuyor. 
Merak edenler için açık mutfaklarında bu şöleni canlı canlı 
izleme imkanını da sunuyorlar. Ortalama ise 2-3 dakika içerisinde köfteler servise hazır hale geliyor. 


Big Bang Burger misafirlerine dana burger yanında alternatif 
olarak yine kendi 
yapımı tavuk burger 
ve vejeteryan burger 
seçenekleri de sunuyor. Özel köfteleri ile 
birlikte hamburger 
içerisinde kullanılan 
diğer tüm ürünler 
Big Bang Burger 
imalathanesinde 
Gıda Mühendisi 
denetiminde günlük 
olarak üretilip şubelere sevk ediliyor. 


Big Bang Burger'de 
hamburger dışında 
yine Amerikan tarz- 
da çeşitlendirilmiş 


hotdog çeşitleri de bulunuyor. Özellikle Arizona Hotdog'u 
mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sandviçlerde kullanılan sosis ise 5 yıldızın sosisiymiş. Bu arada unutmadan 
yazalım patatesler Torku'dan . 


Mekanın öne çıkan özelliklerinden birisi de soğuk meşrubatın sınırsız olarak verilmesi ( Bira hariç ). Kasada aldığınız 
bardağınızla tekrar tekrar doldurabiliyorsunuz. İçecekler menüye dahil olarak satılıyor. Big Bang Burger'de sınırsız olan 
bir diğer şey de soslar. Kendi imalathanelerinde ürettikleri 
özel sarımsaklı patates sos ve Big Bang Sos ile birlikte Heinz 
marka sosları da dilediğiniz kadar tüketebiliyorsunuz. 


Big Bang restoranlarında, ayrıca dizayn edilmiş cafe bölümünden de özel çekirdek kahve kullanarak yaptıkları kahve 
ve tatlı çeşitleriyle yemeğinizi sonlandırabilirsiniz. 


Web sitelerindeki oldukça iddialı olan yazıyı da paylaşmadan 
geçemeyeceğim: 


“Big Bang Burger'de tüm malzemeler günlük olarak hazırlanır. Hiçbir yapay katkı maddesi, renklendirici, tatlandırıcı 
kullanılmaz, ürünler dondurulmaz. Patatesler 40100 bitkisel 
yağ ile kızartılır. Katkı ve trans yağ yoktur.” 


Big Bang Burger Ankara'da hem fiyat hem de lezzet olarak 
favorilerimize eklediğimiz bir mekan. Bahçelievler, Tunalı, 
Gimart AVM ve Çiflik kavşağında ki şubelerinde kişi başı 
ortalama 15-27 TL arası menüleri satın alabiliyorsunuz. 
Dilerseniz Bahçelievler veya Tunalı şubelerinden evlerinize 
paket servis de yaptırabiliyorsunuz. 


Afiyetler olsun. 


Ankara'da 
Pide & Lahmacunun Adresleri 


Günümüzde sürekli yediğimiz 
pide ve lahmacunun bizdeki 
yeri kültürümüz açısından 
çok önemli aslında. Pide ve 
lahmacun çoğu kebapcıda 
öncelikli bulabileceğiniz 
yemeklerden fakat bazı 
adresler var ki bu konuda 
son derece iddialı. Sizlere 
Ankara'da ki kendine özgü 
konseptleri, sunumları 

ve farklı lezzetleri olan 
Zigana Pide, Kürek Pide 

ve Düveroğlu'ndan kısaca 
bahsettik. Sizlere güzel 
tavsiyeler verebildiysek ne 
mutlu bize. 
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Pide severler, özellikle Karadeniz'in pidesine tutkulu ( yenir sloganları da onları meşhur yapıyor. Üç çeşit 


olanlar için Zigana pide den sizlere bahsetmek iste- özel pidesi bulunuyor. Kıymalı, kavurmalı ve Trabzon 
rim. Karadeniz'in gerçek pidesini tatmak isterseniz peynirli pidesi... Trabzon lezzetlerini tatmak ister- 
bu pideciye yolunuz düşerse kesinlikle uğrayın. Bu seniz yollunuz düştüğü bir gün bu mekâna mutlaka 


mekânda, pideler Trabzon geleneğine göre pişiriliyor. o uğramanızı tavsiye ederiz. 
Pidenin üstü kapalı bir şekilde masaya servis yapılı- 


yor ve pidenin üst tarafı kesilip içerisinde tereyağıyla Macun Mahallesi, Erciyes İşyerleri Sitesi, 201. 
servis yapılıyor. Dilerseniz pidenizin içerisine yumur- Caddesi, No: 6, 
tada kırdırabilmeniz mümkün. Ve bütün mekânlar- Yenimahalle/Ankara 


dan farkı var çatal, bıçak servisi yapılmıyor. Pide elle 


DÜVEROĞLU 


Senelerdir bu işi yapan Düveroğlu aslında bakarsanız 
gelenekselleşmiş birçok yemeğiyle meşhur. Düveroğlu 
senelerdir Ankara Anıttepe'deki işletmesinden sonra 
Ümitköy ve Bilkent şubesini de açtı. Üç şubesinde de 
kalitesini bozmayan Düveroğlu bu istikrarla ettiği takdirde 
bizler her zaman müdavimi olacağız. Sizlere Düveroğlu 
Kebapçısının ünlü Antep usulü sarımsaklı lahmacununu 
yolunuz düşerse Ümitköy, Anıttepe veya Bilkent şubesine 
mutlaka gitmenizi öneririz. Yaptıkları servisleri, personellerinin azalmayan ilgisi ve diğer yemeklerindeki lezzetleri 
de söylemeden geçemeyeceğim. Şimdiden sizlere afiyet 
olsun diliyoruz. 


Adres: Anıttepe Mahallesi, Çankaya / Ankara 
Adres: Mutlukent, 2432.Caddesi 1924 Sokak. 117-119- 


121, 06810 Ümitköy/Çankaya/Ankara esp öLU 
Adres: Adres: Mutlukent Mah. 2432. Cad. No:113 m... çk üni 


Bilkent, Çankaya, Ankara 
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Karadeniz'in meşhur pidesini, tatlısını, 
lahana turşusunu, mısır ekmeği yanında tereyağı aynı zamanda Karadeniz'in 
güzel müzikleri eşliğinde pide yemeyi 
düşünürseniz sizleri Balgat'da ki Kürek 
Pideye bekliyoruz. Pide çeşitleri oldukça 
fazla ama kafa karıştırıcı değil. Pastırmalısından, sucuklusuna, köy peynirlisinden, karışığına kadar dilediğiniz ve 
istediğiniz şekilde pide bulabilmenize 
imkan sağlıyorlar. Pide yerken hem keyifalıp hem de bu eşsiz yerde Karadeniz 
müzikleri ile eşsiz bir vakit geçirmeniz 
mümkün. Ayıca onlarca çeşit ve ülkemizin farklı noktalarından gelen gazozları 
da tatmanızı tavsiye ediyoruz. Yemeklerin gayet taze şekilde servisinin yapılması verilen siparişin gecikmemesine 
de özen gösteriyorlar. Sunumlarında ve 
lezzetinde oldukça başarılı olan Kürek 
Pideyi kesinlikle denemenizi tavsiye 
ederiz. 


Adres: Balgat Mahallesi. Ziyabey 
Caddesi. No:59, 06520 Çankaya / 
Ankara 


A Pi 


| Büyük Uğurlu Gıda 


- 03123974221 


pm 


BALIK&E 1 
RESTAURANTI 


alık Restaurantları dergimizin her sayısında 

vazgeçemediğimiz bir konu olmuştur. Çünkü “En 

taze balık Ankara'da yenir” sözüne gerçekten 

önem veriyor muyuz bunu görmek istiyoruz. Bu 

ay Ankara Ahmet Mithat Efendi Caddesinde yeni 

açılan ve kendine özgü tasarımıyla, lezzetiyle tek 
olan Liman Balık&Et Restauranttayız. İçeri girer girmez Sizi 
karşılayan ve onlarca çeşit bulunan meze tezgahına bakmadan 
geçmeniz imkanız. Ürünler o kadar taze ve lezzetli görünüyor 
ki masaya oturmadan, kendinizi mezelerden alamıyorsunuz. 
Ayrıca her akşam canlı müzik eşliğinde bu lezzetlere ortak 
olmak isteyenler için bu ay Liman Restaurant'ı sizin için ziyaret 
ettik ve hem işletmecisi hemde mekanın sahibi olan Hacı Bey 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
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en restaurantçılıktan gelme bir işletmeciyim. 
Yaklaşık 35 yıldır Ankara'da yaşıyorum ve 22 
yıldır da işletmecilik yapıyorum. Ankara'da 
bunca yıldır yaptığım işletmecilik geçmişim 
bana çok şey kattı ve bunların hepsini 


harmanlayarak tüm bilgi birikimimi yeni 
mekânımızda misafirlerimize sunmak için yola çıktık. 


Ankara'nın damak tadını yakalamak ve misafirlerimize 
keyifli vakit geçirtmek için çıktığımız bu yolda seçkin 
personel kadromuz ve Çimen Hanım eşliğinde Çimen 
Sahne'de her gün canlı müzik ile hizmet veriyoruz. 


Menünüzden ve mekânınızdan birazda bahsedelim? 


Öncelikle balık ile yola çıktık sonrasında çok güzel bir 
Ocakbaşı da dâhil ettik mekânımıza. 


Sizlerde bilirsiniz ki meze balık 
restaurantları için temel 
yapı taşıdır. Tabi Balık 
restaurantlarının 
hemen girişin de 
bulunana Oo meze 
tezgâhları da 


bir bu kadar 
önem taşır. 
Bizim meze 


tezgahımız 
çok özel olarak 

hazırlanır ve 

mutfa ekibimiz 

çok kalitelidir... Mutfak 
ekibimiz ve salon personelimiz 
seçilerek alınmış olup işinde 
profesyonel insanlardır. 


Eğlenceyi ve geceyi seven insanlara yeni yerimizde 
elimizden gelenin daha fazlasını sunarak lezzetlerimizi 
anıtmayıı hedefliyoruz. Böyle bir lokasyon seçmemizin ası 
nedeni Ankara'nın yapı taşlarından biri olan bu semt elit ve 
aliteli insanların bulunduğu bir yer bu da bizim müşteri 
alitemizi arttırıyor. 


Toplamda bu çatı altında 30 kişilik bir ekibiz. Mekânımız 300 
işiyi rahatlıkla konuk edecek vaziyettedir. Çok güzel bir 
erasımız var. Özellikle yaz aylarında terasımızın insanlara 
atildeymiş gibi bir ortam yaratacağına inanıyoruz. 


© I © © | 
Herkesin, özellikle de kadınların hayatlarında olmazsa olmazların başında yer alır kuaförler... 


Ne kadar lüks gibi görünse de, aslında saç bakımı bir ihtiyaçtır. Ankara Yaşamkentte 
bulunan For İnfinity kuaför bu ihtiyaca fazlasıyla hizmet sağlıyor. 


Franchise düşünceniz 
nedir? 

Kendimiz başka şubeler 
açmayı tabi ki düşünüyoruz. 
Lokasyon olarak Beytepe ve 
Çayyolu bizim şimdiki hedeflerimiz arasında. Ekibimizin 
de bize vermiş olduğu tam 
destekle büyümeği ve kendimizi geliştirmeyi istiyoruz. 


Müşteri portföyünüz nedir? 
Türkiye'nin her yerinden 
gelenler oluyor. Bir kuaför 
Türkiye'den müşteri çekmek 
biraz zor olabilir ama biz 
sosyal medyayı çok güzel ve 
etkili kullanıyoruz. Bu da bizi 
Türkiye'nin dört bir yanında 
temsil ediyor. 


Sizi diğer kuaförlerden ayıran 

özellik nedir? 

Biz yeniliklere açık bir kuaförüz sürekli yenlikler deniyoruz. 
Sadece mesai saatleri içerisinde değil mesai saatleri dışında 
da kendimizi geliştirmek ve mekanımıza yenilikler katmak 
için çalışıyoruz. Aynı zamanda salonlarda profesyonel eğiimlerde veriyoruz. Bu eğitimleri şehir içi ve şehir dışı olarak 
veriyoruz. Schwarzkopf firmasının desteğiyle eğitim programları düzenliyor, farklı sayılarda ekiplere veya kişisel olarak 
atılım sağlamak isteyenlere bilgi aktarımı yapıyoruz. 


Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Ben Serkan Bal. For İnfinity kuaförün ortaklarından ve 
kurucularından birisiyim. Kuaför okullarında gerekli bütün 
eğitimlerimi aldım aynı zamanda açık öğretimden de eğitimi- 
mi tamamlıyorum. Mesleki alanda kendimi geliştirip eğitim 
almaya ve yeniliklere ayak uydurmaya özen gösteriyorum. 
Ortağım ve yakın arkadaşım Kaan Bey'le birlikte yaklaşık 14 
yıldır bu işi yapıyoruz. Bilkent ve Ümitköy'de de beraber çalıştık. Bu yoğun tempomuzda eğitim aldığımızı da söylemeden 
geçemeyeceğim. Aynı zamanda kendimize özgü bir marka 
yarattık bu markayla birlikte birçok güzel işlere imza attık ve 
atmaya devam ediyoruz. 


Bu ortaklık nasıl gelişti? 

Kaan Bey ile eskiden beri gündemimizde olan bir konuydu 
böyle bir işama yine de çok ani gelişen bir durum burayı açıp 
ortak olmamız. İkimizde işimizi son derece düzgün ve güzel 
yapmak için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz ve buradan 
herkesin memnun ayrılmasını seviyoruz. 


for infinity 


hair&beauty saloon 


Yaşamkent Mahallesi 3158. Cadde Dorlin Sitesi C-16 No:32 Çankaya - ANKARA Tel: 0312 217 51 59 (DOĞA KOLEJİ KARŞISI) 
MOBİLE; 0553 780 83 82 - 0553 7/80 8483 
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Burakcan Peker İnşaatın 
sahibi olan Nafiz Peker'in 
oğlu Burakcan Peker ve eski 
MHP Ordu milletvekili Yener 
Yıldırım'ın kızı Aybike Su 
Yıldırım Jw Marriot Otel'de 
dünya evine girdi. 


ak organizasyon'un yapmış 
olduğu bu görkemli düğüne 
1.000 kişilik bir katılım 
gerçekleşti. Genç çifti 
bu özel günlerinde yakın 
dostları ve aileleri yalnız 


8 brokmodı. 


| sene önce aile arasında yapılan 
küçük bir nişanla evliliğe ilk adımlarını 
atan çili, salondaki yerlerini alan 
davetlilerden sonra düğün salonuna 
görkemli girişlerini yaptılar. 


Nikah şahitliklerini eski Bayındırlık ve 
| İskan Bakanı İşadamı Mustafa Demir, 
Maşallah Peker ve Aziz Borucu üstlendi. 


İ Ünlü sanatçı Sevcan Orhan ve Büleni 
Seritaş'ın sahne aldığı rüya gibi 
düğünde çiftin arkadaşları ve yakın 

7 akrabalar doyasıya eğlenmenin tadını 
© çikortilar. 


Düğünlerinde doyasıya eğlenen çift 
Mi Dolayında Antalya da Gloria Serenity 
otele gideceklerini söyledi. 


Dilara Sari aya 


| 


Kamer Ilgın Doğan-Ali Karâkuş Özgür İreç İlhan 
N 
e 


gkayn> 


e 
a 


Di P 


Diy-Mar İnşaat sahibi Musa Akar'ın oğlu Cesur 
Burak Akar ve İzmirli işadamı Yalçın Çaylı'nın kızı 
Deniz Çaylı JW Marriot Otel'de dünya evine girdi. 


iyasetin ve iş dünyasının yoğun katılım sağladığı 
düğünde genç çifti ailesi ve yakın arkadaşları yalnız 
bırakmadı. 


Nikah şahitliğini, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Mehdi Eker, Ak Parti Ekonomi İşleri'nden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet 
Yılmaz, Ak Partili eski bakan Sayın Hüseyin Çelik, eski AK 

Parti Milletvekili Sayın Ihsan Arslan, eski Iç İşleri Bakanı Sayın 
Abdülkadir Aksu ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Galip 
Ensarioğlu üstlenirken çiftin nikahını Gölbaşı Belediye Başkanı 
Sayın Fatih Duruay kıydı. 


Enbe Orkesirasının muhteşem şovuyla başlayan gece ilerleyen 
saatlerde Şarkıcı Alişan ile devam etti. Gecenin sonlarına doğru 
sahne alan Aydın Aydın misafirleri doyasıya coşturdu. Rüya 

gibi düğünde çiftin arkadaşları ve yakın akrabaları doyasıya i 
eğlenmenin tadını çıkarttılar. iii Öd 
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HOLLANDADA 


GEZİLİP GÖRÜLMESİ 
GEREKEN YERLER 


Hollanda'yı diğer ülkelerden ayıran en önemli olan özelliği 
laleleri, bisikletleri ve Dünya'da yasak olan birçok şeyin burada 
yasal olmasıdır. Hollanda'ya gittiğiniz zaman gördüğünüz bazı 
şeyler sizi şaşırtabilir. Arabalardan fazla bisikletleri gördüğünüz zaman Türkiye'den sonra sizde bir şaşkınlık yaratabilir. 
Rengarenk laleleri ve bisikletleri Hollanda'ya ilk defa gidenleri 
kesinlikle etkileyecektir. Hollanda'da gezilecek yerler listesinin 
baş şehirlerine kısa bir yolculuğa çıkarak farklı deneyimler tadabilirsiniz. Gitmeniz gereken yerlerle ilgili sizlere kısa bilgiler 
vermek istiyoruz. 
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HOLLANDA; 

Yüzölçümü: 41.548 km2. 

Başkenti: Amsterdam. 

Din: Hristiyan (Katolik Ye 36, Protestan 9 26), Müslüman 
(95 3), Musevi. 

Hollanda Anayasası, tüm dinlere ve mezheplere inanç 
özgürlüğü tanır. Ülkede yaşayanların 9 36'sı Katolik, 9 
26 çoğunluğu Hollanda Reformist Kilisesi'ne bağlı Protestandır. “o 3 Müslüman ve 30 bin Yahudinin yanı sıra, 
nüfusun “o 35'inin dinsel inanışları belirsizdir. 

Para birimi: Euro. 

Dil: Hollanda'da yaşayanların Hollandaca adını verdikleri 
dilleri, Belçika'nın batısında konuşulan Flamancayla çok 


yakın benzerlik gösteren bir dildir. Friesland Bölgesi'nde 
Fries dili konuşulur. Ülkede Gelders lehçesi, Gramingen 
lehçesi gibi Lehçeler de yaygındır. 


BİSİKLET TURLARI HERKESİ 
BÜYÜLÜYOR 

Hollanda ya gittiğiniz zaman kanal turuyla 
başlamanızı ve şehri kanal turuyla beraber 
izlemenizi öneriyoruz. En çok bisikletin 
kullanıldığı bir şehir olarak bisiklet turu 
yapmalısınız. Bisikletlerin yoğun olduğu bu 
şehirde kesinlikle bisiklet turu yapmadan 
gitmeyin. Birçok bisiklet kiralama dükkânlarından da kiralayabilirsiniz. Ama bisikletleri kiraladığınızda Hollanda da bütün 
trafik kurallarına uymanız gerekiyor. 


BİRBİRİNDEN FARKLI MÜZELERİYLE 
HERKESİ ETKİLİYOR 

Birçok farklı güzel müzelerin bulundugu Hollanda da gidip görmeniz gereken 
müzelerden bizim tavsiye ettiklerimizde 
mutlaka gitmenizi öneriyoruz. Rijks Müzesi, Van Gogh Müzesi, Heineken Müzesi, 
Anna Frank Evi gidilip görülmesi gereken 
müzelerdendir. Rijks Müzesine gittiğiniz- 
de birçok ünlü sanatçı dışında Vermeer 
ve Rembrandt'ın da eserlerine ev sahipliği 
yapan müze tam anlamıyla büyüleyici. 
Şehrin en ünlü müzelerinden birisidir. 


Vang Gogh adından da belli 
olduğu üzere 
Vang Gogh'un 
eserleri bulunuyor. Müzede 
gezerken gerçekten etkilenip 
Vang Gogh hayranı olabilirsiniz. i 
Heineken Müzesi bir ye 

bira müzesidir. Ünlü i 

bira markasının müzesi, 

ilk fabrikasını müze olarak 

faaliyete geçirmişler. Ayrıca girişte 

aldığınız biletinizle çıkışta da alkol tüketme 
durumunuz var ise çıkışta da biletinizle beraber bira alabilme imkânınız oluyor. Anna 
Frank Evi Amsterdam bölgesindeki en hüzünlü müzelerden birisidir. Sizler bu müzeye giriş 
yaptığınızda tüylerinizi diken diken yapacak 
Anna Frank'ın nazi döneminde saklanarak 
yaşadığı evi şuan müzeye çevrilmiştir. Mutlaka 
gidip görülmesi müzelerdir. 


KEİ 


LEZZETLİ PEYNİRLERİNİ MUTLAKA 
TATMALISINIZ 

Red Light bölgesi, kırmızı ışıklandırılmalarla 
donatılmış, gündüz bomboş olan bu bölge, 
gece saatlerindeki ışıklandırmaları ve canlı 
erotik dans gösteriyle merak edenler için gidip 


görülebilir. 
Hollanda'nın 
ünlü yiyecekleri 
arasında peynir en önemli 
yiyeceklerindendir. Mutlaka 
hem tatmak için 
hem de kendiniz, 
arkadaşlarınız, 
b. aileniz, akrabala- 
N rınız için satın almak 
isterseniz büyük bir peynir 
mağazasına mutlaka uğrayın 
deriz. Hollanda'nın en ünlü yiyeceği 
peynirleridir. 
Büyük konser alanlarından biri olan Paradiso 
Club her gece bir konsere veya ünlü Dj'lere 
ev sahipliği yapan bir mekân. Gece eğlenmek 
isterseniz Paradiso Club tercih edilebilir. 
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CERRAHİ KESİ OLMADAN YAPILAN 
TAM KAPALI BEL FITIĞI AMELİYATINDAN SONRA 


AYNI GÜN EVE GİTMEK MÜMKÜN! 


Mio Klinik kurucularından Doç.Dr. Oğuz Karaeminoğulları ve Dr.İsmail 
Gökyar, “bel ağrısının tüm dünya nüfusunun “080'inin yaşamları 
boyunca en az bir kez yakındıkları, tanı, tedavi giderleri ve iş gücü kaybı 
açısından en önemli sağlık sorunlarının başında yer aldığını" belirtti. 
Bel anatomisini oluşturan kemik (omurgal, disk, kaslar, sinirler ve bağ 
dokusu rahatsızlıklarının bel ağrısının nedenleri arasında yer aldığını 
belirtilen Dr. Gökyar “belin kötü kullanımı, aşırı zorlama, bel kaslarının 
zayıflığı, şişmanlık, mikrobik hastalıklar ve kanser gibi nedenler ile de 
bel ağrısının ortaya çıkabildiğini” ifade etti. 


Bel Fıtığı Nedir, Kimlerde Görülür? 

Doç.Dr. Karaeminoğulları, “en sık görülen bel ağrısı sebeplerinin başında bel fıtığının yer aldığını, halk arasında disk kayması olarak bilinse de, bel fıtığının gerçekte disk içeriğinin yırtılarak 
omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapması” olduğunu söyledi. 

Doç.Dr. Oğuz Karaeminoğulları, “bel fıtığının en çok 30-60 yaş grubunda görülmekle birlikte hemen her yaş grubunda ortaya çıkabileceğini, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, omurga 
fizyolojisine uygun hareket etmeme (ağır kaldırma-oturuş bozukluğu gibi) sigara kullanımı ve 
mesleki faktörlerin (inşaatta çalışanlar- ağır sporla uğraşanlar gibi) risk faktörlerinin başında 
geldiğine” dikkat çekti. 


Bel fıtığı yaşam kalitesini nasıl etkiler? 

Bel fıtığında ağrı ataklarının artıp azalan ve aralıklı seyredebileceğini söyleyen Dr. İsmail 
Gökyar, “özellikle cerrahi gerektirmeyen durumlarda ağrının psikolojik sorunlara bile neden 
olabileceğini, bel fıtığında konservatif tedavi (fizik tedavi, istirahat ve ilaç tedavisi) ve klasik 
cerrahi uygulanan hastaların işe dönüşünün her şey olağan gitse bile 3- 6 haftayı bulabileceğini” ifade etti. 
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Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir? 

Dr. Gökyar “bel fıtığında her zaman cerrahi 
tedavi gerekmediğini, hastaların büyük 
bölümünde ilaç tedavisi ve fizyoterapinin 
yeterli olabildiğini, bu tedavilerin başarılı 
olmadığı ve ağrının devam ettiği hasta 
grubunda girişimsel yöntemlerin (epidural 
enjeksiyon, radyofrekans teknikleri, disk içi 
girişimler gibi) denenmesi gerektiğini, tüm 
bu yöntemlerin başarılı olmaması ve güç 
kaybının belirginleşmesi durumunda ise cerrahi tedavinin gerektiğini” belirtti. Cerrahi 
tedavide amacın, diskin fıtıklaşan parçası- 
nın çıkarılması olduğunu, geçmiş yıllarda 
klasik açık cerrahi uygulanırken, cerrahi 
sonrası oluşan problemlerden kaçınmak 
için mikroskop kullanılarak daha küçük bir 
kesi ile operasyon teknikleri geliştirildiğini” 
sözlerine ekledi. 


Günümüzde hemen her merkezde uygulanan ve bel fıtığı tedavisinde altın standart 
kabul edilen bu tekniğin “mikroskopik 
diskektomi” olduğunu belirten Doç.Dr. Karaeminoğulları “ kesi küçültülmesine rağmen 
klasik cerrahi ile aynı yoldan uygulandığın- 
dan bu sorunların azalmakla birlikte devam 
ettiğini, bu sorunların daha da azaltılması 
amacıyla minimal invaziv tekniklerin geliştirildiğini” ifade etti. 

“Klasik cerrahide ve mikroskopik cerrahide 
fıtığa ulaşmak için kas, kemik ve bağ dokula- 


rına bir miktar hasar verildiğini, mikroskopik 
cerrahi ile oldukça iyi sonuçlar alınsa da 
operasyon sonrasında uzun iyileşme dönemi, omuriliğe yapışıklıklar, fıtığın tekrarlaması ve ileride gelişebilecek bel kayması 

ve enfeksiyon gibi bazı komplikasyonlarla 
karşılaşılabildiğini” söyleyen Dr.İsmail Gökyar “mikroskopik cerrahinin çoğu zaman 
“kapalı ameliyat” olarak tanımlanmakla 
birlikte, teknik olarak açık cerrahinden farklı 
olmadığına” dikkat çekti. 

Dr.Gökyar “minimal invaziv tekniklerde 
amacın, normal dokuya hasar vermeden hasarlı dokuya ulaşmak olduğunu, günümüzde 
bel fıtığı tedavisindeki en ciddi gelişmenin 
“tam kapalı bel fıtığı ameliyatı” (Perkütan 
Endoskopik Lomber Diskektomi) olduğunu” 
belirtti. 


Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır(Perkütan Endoskopik Lomber Diskektomi)? 

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında işlemin 
ciltte yapılan yarım santimlik bir kesi- 
den, bir kamera kullanılarak 
yapıldığını belirten 


Doç.Dr. Karaeminoğulları “kameranın 
omurgada var olan anatomik boşluklarda 
ilerletilerek fıtığa sağlıklı hiç bir dokuya 
hasar vermeden ulaşıldığını” söyledi. 
“Kamera ile omurgamızda bulunan doğal 
boşluklar kullanılarak işlem yapıldığından 
klasik cerrahiden farklı olarak kas, kemik ve 
bağ dokularına zarar verilmediğini ve kanama olmadığını, bu yüzden bel fıtığı cerrahisi 
sonrası gelişen problemlerin büyük oranda 
azaltıldığını” sözlerine ekledi. 

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatının genel veya 
lokal anestezi ile uygulanabildiğini ifade 
eden Dr. Gökyar “ İşlem kapalı (perkütan) 
yapılması nedeniyle radyolojik ve endoskopik 
görüntüleme sistemlerinin yüksek kalitede 
olması gerektiğini” belirtti. 

Dr.Gökyar, “tüm bel fıtığı hastalarının 9080 
ninde uygulanabilen bu tekniğin, açık 
cerrahide endişelenilen kilolu hastalarda 
ve daha önce açık cerrahi ile ameliyat olan 
hastalarda da hiçbir uygulama zorluğunun 
olmadığını” söyledi . 


Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası 
İyileşme Süreci Nasıldır? 

Ameliyat kesisi çok küçük olduğundan hastaların ameliyata bağlı ağrısının olmadığını 
söyleyen Doç.Dr Karaeminoğulları “hasta 
ameliyathaneden odasına çıktığında ağrısının geçmiş olduğunu, aynı gün yürütülerek, 
genellikle aynı akşam taburcu olabildiğini” 
anlattı. 

Ağır iş dışında işe dönüş süresinin 3 ila 5 gün 
olduğunu, hastaların büyük çoğunluğunun 
ertesi gün günlük hayatlarına geri dönebildiğini ifade eden Doç.Dr Karaeminoğulları “ 
ameliyat sonrasında fizik tedavi gibi bir uygulamaya genellikle gerek olmadığını, ancak 
bel ve kasların kullanımı için profesyonel 
desteğe tüm bel hastalarının ihtiyacı olduğuna” dikkat çekti. 


Daha Önce Açık Cerrahi İle Ameliyat Olan 
Hastalara Bu Teknik Uygulanabilir mi? 
Dr.Gökyar “tam kapalı bel fıtığı ameliyatında dokulara hasar verilmediğinden nüks 
cerrahinin ek bir zorluk oluşturmadığını, ilk 
cerrahisi açık yapılan hastalarda nüks olması 
durumunda özellikle tam kapalı bel fıtığı 
ameliyatının tercih edildiğini” söyledi. 


The Paragon İş Merkezi No:2B/45 


Söğütözü - Çankaya / Ankara 


0312 285 7646-0546 285 6646 


www.mioklinik.com 


Uzm. Psk. 
Özlem Sanan ŞENBAY 


adın ve erkek herhangi bir ortamda 
karşılaşır. İş ortamı, aile ortamı, 
arkadaş ortamı ya da bir kafe bu 
romantik anın mekânı olabilir. Gözler 
karşılaşır, hafif kalp çarpıntısı, ağız 
kuruluğu, terleme ve yüzde anlamsız 
bir gülümseme olaya eşlik eder. İlk 
randevu zamanı iple çekilir. Duş alınır, ne giyileceği ile 
ilgili uzun uzun düşünüldükten ve çeşitli bilirkişilerin 
görüşleri alındıktan sonra kadın ve erkek randevu 
için fiziksel olarak hazırdır. Psikolojik olarak da pozitif 
bakış açısına sahip, neşeli ve anlayışlıdırlar. Hatta 
kadın ve erkeği insan sağlığı ve sağlıklı iletişim için 
gerekli olan pek çok beceri ile bir anda donatılmış 
gibi görürüz. Nazik, kibar, anlayışlı, saygılı, hoşgörülü, 
enerjik, sabırlı, şefkatli, düşünceli... liste uzar gider. 
Randevular birbirini takip etmeye başlar ve arada 
yaşanan bir takım sorunlar uzlaşmacı bir şekilde 
çözümlenir. Kafaya takılan bir takım konular daha 
sonra halledilmek üzere ertelenir. İlişkinin herhangi bir 
zaman diliminde kadın ve erkek hayatlarını birleştirme 
kararı alır ve bu karar alınırken de evlendikten sonra 
pek çok davranışın, alışkanlığın değişebileceğine olan 
inançla birbirlerinin aileleriyle tanışırlar. Benzer bir 
mekanizma bu aşamada da devrededir. İlk günler 
pek çok aile büyüğü genelde sıcak ve samimidir ve 
yine benzer bir şekilde bazı problemlerin evlendikten 
sonra çözüleceğine olan inançla çiftler evlenir. "Allah 
mesut etsin” ilk yarının son sahnesidir. 


Reklam arasından sonraki ilk sahne korkunç bir 
gürültü ile başlar. Mesut olup sonsuza kadar bir arada 
sevgi, saygı ve anlayışla bu ilişkiler yürüyebilse ne 
güzel olurdu. Ama genelde olmaz. Senin için dünyayı 
yakarım diyen erkek annesiyle eşinin arasında sıkışır, 
annen-baban büyüklerim saygı duyarım” söylemlerini 
unutur kadın 'ama o da her şeye karışıyor, seni benimle 
paylaşmak istemiyor demeye başlar. Hep beraber 
olalım, başka hiçbir şey istemeyiz” diyen çiftler, 
evliliğin getirmiş olduğu birtakım sorumluluklardan 
kaçmaya, evlenmeden önce saatlerce konuşabilirken, 
televizyonunun karşısından ayrılmamaya başlar. En 
güzel kıyafetleriyle birbirlerinin karşısına çıkarken, 
sürekli pijama-eşofman döngüsüne girilir. Bu liste 
de uzar gider. Yani romantik filmimiz, neredeyse 


“Film gibi” bir başlık altında ne anlatılır? Bence çok fazla 
seçeneğimiz yok hatta başlığı okuyunca pek çoğumuzun aklına 


AŞK gelmiştir. Kelimelerin beynimizde yaptığı çağrışımlar çok 
romantik. Ama maalesef gerçek hiç de öyle büyülü değil. 


©Glia 


drama dönüşmeye başlar. Filmin başrollerindeki 
insanlar sanki değişmiş yerine başka iki kişi gelmiş 
gibidir. Bu filmi kesip parçalar haline izletsek kişiler 
arasındaki ilişkiye bakarak denir ki “kesin olarak bu 
sahneler farklı filmlere ait. Daha da ironik olanı ise 
başroldekilerde başlangıçtaki rol arkadaşının farklı 
olduğunu iddia etmektedirler. “Sen farklıydın, böyle 
değildin, değiştin....” 


Çift terapilerinde çiftler çok farklı sorunlarla 
terapilere gelmiş olmalarına rağmen, genellikle 
karşılaştığımız sorunlar çiftlerin aralarında yaşamış 
oldukları iletişim problemleridir. İlk tanıştıkları 
anlardan itibaren iletişim problemleri başlayabilir. 
Bu konunun en güzel örneği çiftler birbirlerine prens 
ve prenses olarak yaklaşırken, olası pek çok sorunu 
görmezden gelmeleri ve ilişki ilerledikçe birbirlerini 
değiştirebileceklerine inanmak istemeleridir. Kadın 
ve erkek birinci bölümün sonuna doğru karşısındaki 
kişi için uzun ve sağlam bir “değiştirilecekleri” listesi 
hazırlarlar. o Karşılarına çıkan birçok problemi bu 
yüzden ertelerler çünkü zamanı daha gelmemiştir... 


Sağlıklı iletişim dengesi bozulduğu andan itibaren 
de pek çok sorunun temeli hazırlanmış olur. Çünkü 
sağlıklı iletişim birbirimizle göz teması kurmayı yani 
birbirimize bakmayı, birbirimizi yargılamadan sadece 
anlamak için dinlemeyi, empatiyi, saygıyı, iyi niyet 
ve nezaketi içinde barındırır. Samimiyet ve açıklık, 
yani dürüstlük ön koşuldur. Sağlıklı iletişim kurmayı 
başarabilen çiftlerin sorunların içinde kaybolmadan, 
çözüm arayışı içerisinde olacakları ve ilişkilerinin 
romantik film tadında devam etme olasılığının çok 
daha yüksek olduğu bilinmektedir. 


Filmin finalinde genelde öfke, kin, nefret, kızgınlık, 
hayal kırıklığı gibi duygulara bolca rastlarız. Aslında 
çiftler arasında her kiriz bir fırsattır. Problem 
çözmeye niyetli olan çiftler bazen bunu bir evlilik 
terapisti eşliğinde bazen kendi kendilerine fırsata 
dönüştürebilirler. Böyle filmlerin mutlu sonla 
bitmesi eşlerin niyetlerine, çabalarına ve iyi bir evlilik 
terapistine bağlıdır. 


Film gibi ilişkinizin film gibi 


dileğiyle... 


başlayan bitmesi 
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JOHN TRAVOLTA 


EVİNİN ARKA BAHÇESİNDE 
UÇAK PİSTİ VAR! 


Dünyaca ünlü olan John Travolta oynadığı 
filmlerde, dizilerde bir çok kişinin 
hayranlığını kazanmıştır.Aynı zamanda 
ünlü aktör eviyle birlikte kendisinden 
sıkça söz ettiriyor. Herkesin aslında 
tutkunu olduğu ve sevdiği hobileri var. 
John Travolta'nın ise hayran olduğu ve 
sevgi beslediği şey ise uçakları” uçmayı 
çok seven hatta pilotluk ehliyeti bile olan 
ünlü Hollywood yıldızının evinde birden 
fazla uçağı var aynı zamanda evinin arka 
bahçesinde de uçak pisti bulunuyor. 
Evindeki en güzel bölümü de uçaklarına 
ayırmış. John Travolta'nın evi Florida, 
Ocala'da bulunan özel bir havaalanı olan 
Greystone Havaalanı içinde yer alıyor. 
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Bambaska Organizasyon 


* Ankara Artık Bambaşka 
e Açılış 
e Festival 
e Sahne Kurulumları 
e Basın Yayın Reklam ve 
e Özel Günlerinizi Bambaşka Yapalım 


Konur Sokak 9 / 11 Kızılay 0312 417 06 75 - 0530 491 18 09 
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Dünyadaki bütün ülkelerde şüphesiz 

ki birçok büyük festival ve etkinlikler 
düzenleniyor. Yapılan her festival aslında 
o ülkenin yüzü ve simgesi olabiliyor. 
Yaptığı festival sonucunda o ülkeyi herkes 
o şekilde akıllarda şekillendirebiliyor. 
Yapılan festivallerin sunduğu sınırsız 
eğlenceler ve renkli görüntülerin yanı 
sıra ülke ekonomileri içinde bulunmaz 
bir nimet. Brezilya, Dünyanın en 

büyük festivallerinden biri olan Rio 
Karnavalından elde ettiği gelirin birçok 
ülkenin toplam turizm gelirinden yüksek 
olduğu söyleniyor. Şubat ayında yapılacak 
olan bu karnaval için bir çok ülkeden 
eğlence düşkünleri geliyor. Dünya'nın 

en ünlü, en renkli, en kalabalık, eğlenceli 
ve dans gösterilerinin çok farklı olduğu 
festivalinin Brezilya'nın Rio de Jenerio 
kenti ev sahipliği yapıyor. 


İERKES 


EĞLENSİN 
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Karnavalın olduğu dönemde kentte yer 
bulmak oldukça zorlaşıyor. Samba eğitimi 
almış dansçıların dans gösterilerini 
izlemek için binlerce insan akın ediyor. 

Bu karnavalda özel olarak tasarlanmış. 
Kemik, tüy ve pullardan yapılmış egzotik 
kostümlerden anlaşıldığı ve aynı zamanda 
da Afrika etkisine de sahiptir. Portekizliler 
tarafından getirilen Afrikalı kölelerin 


sambayı geliştirmesiyle oluşan karnaval 
günümüze kadar uzandı. Böylece onun 
zehirli ritimleri kısa sürede tüm ülke 
boyunca Karnaval sahnesini ele geçirdi. 
Köleliğin kaldırılmasından sonra pek çok 
köle Rio'nun çevresine yerleşti, bu yüzden 
samba bugün Rio'nun tam kalbindedir. 
Karnaval gecelerinde hazırlanan muhteşem 
dans gösterilerinin üzerine daha sonralarda 


Ni e V 


Rio mahallelerinden insan gruplarının 
oluşturduğu samba okulları açılmaya 
başlandı. Bir samba okulu oluşturan 

ilk grup, Rio'nun insanlarının gerçek 
topluluk ruhunu yansıtan Mangueira 

idi. Samba dansçıları danslarıyla o 
gecenin hakkını veriyorlar. Aynı zamanda 
büyülü kıyafetleri ve geçit arabalarının 
yapımına dâhil olan büyük çalışma, 
yaratıcılığında en güzel şeklini gösteriyor. 
Sambadrome'daki Rio Karnavalına 
2018'de 80,000'in üzerinde izleyiciye 

ev sahipliği yapacaktır. Bu karnavala 
birçok samba okulu katılmaktadır. 
Samba okullarının içerisinde 
mühendisler, terziler, tasarımcılar, 
mimarlar, kareograflar, sanatçılar ve 
müzisyenlerden oluşan takımları vardır. 
Bütün fikirlerini ve gerçekleştirmek 
istedikleri her şeye birlikte karar verirler. 


Rio de Janeiro Belediye Başkanı 
Edward Pais yıldan yıla sistemli bir 
şekilde ilk ve tek olan “Herkes Eğlensin” 
kararnamesini çıkaran karnaval kralı 
Momo'ya resmi olarak şehrin anahtarını 
teslim edecek. 


Rio karnavalına gitmek isterseniz 
mutlaka önceden biletlerinizi alıp 
rezervasyonlarınızı yaptırın daha 
sonradan yer bulmanız imkânsızlaşabilir. 


Loj dyt pelinyuksel 


Dyt. Pelin Yüksel 


Beslenme ve Diyet Uzmanı 


MODUNUZU YÜKSELTECEK 
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onbaharın kendini hissettirdiği şu günler yaza tamamen veda etmiş bulunmaktayız. Sıcaklıkların 

düşmesi, tatilin bitmesi ve iş/okul rutinine tamamen 

dönülmesiyle birlikte mevsim geçişlerinin beden 

üzerine etkisi olduğu kadar ruh hali üzerine de etkisi görülmektedir. Bu dönemde yorgun, gergin ve depresif 
ruh hali oluşabilmekte ve ayrıca uyku düzeni de bozulabilmektedir. Bu süreçte sağlıklı beslenmenin önemi unutulmamalıdır. “Sağlıklı beslenme ile modumu nasıl yükseltirim? “ 
, “Hangi besinler bu konuda daha etkili? “ sorularına cevap 
olacak mevsim geçişlerinde daha mutlu ve zinde hissetmenizi 
sağlayacak öne çıkan 7 besini inceleyelim: 


1) BREZİLYA FINDIĞI 


Brezilya fındığı tüketiminin anksiyete, sinirlilik hali, yorgunluk ve depresyon riskini azalttığı bilinmektedir. Modunuzu 
yükseltmek için günde 3 adet tüketimi yeterli olacaktır. Brezilya fındığını ara öğün olarak ya da salatalarla birlikte tüketebilirsiniz. 


2)BROKOLİ 


Günde ortalama 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketen bireylerin yeterli sebze-meyve tüketmeyenlere göre depresyona 
daha az yatkın oldukları belirlenmiştir. Sebzeler arasında folik 
asit içeriği ile öne çıkanlardan birisi de brokolidir. Buharda 
pişirerek ya da çiğ olarak salatalarda haftada 1-2 kez tüketerek brokoliden faydalanabilirsiniz. 


3) BALIK 


Modunuzu yükselten besinler dendiğinde ilk akla gelenler “Yağlı Balıklar (somon, uskumru ) “dır. Balıktaki omega-3 , özellikle seratonini (modunuzu yükselten bir beyin 
kimyasalı) etkiler. Haftada 2-3 kez balık tüketerek ve balık 
pişirme sırasında doğru pişirme yöntemlerini kullanarak ( 1zgara, fırın, buğulama) balıktaki omega-3'ten en üst düzeyde 
faydalanabilirsiniz. 


4) FERMENTE BESİNLER 


Fermente besinler, probiyotik dediğimiz yararlı bakterileri 
içermektedir. Bu bakteriler, bağırsaktaki kötü bakterilerin 
dengelenmesini sağlar ve seratonin salınımı üzerine etkisiyle 
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modunuzu yükseltir. Bu etkiden yararlanmak için günde en 
az bir porsiyon fermente besin tüketmeniz gerekmektedir. Bu 
besinlere örnek verecek olursak; kefir, yoğurt, peynir, turşu 
(özellikle salatalık ve sarımsak), kombu çayı, sauerkraut... 


D)YULAF EZMESİ 


Kan şekerindeki ani yükselmeler ve düşüşler modunuzu da 
olumsuz etkileyeceğinden basit karbonhidratlardan özellikle 
kaçınmanız gerekir. Yulaf ezmesi kompleks bir karbonhidrat 
olarak tercih edebileceğiniz en uygun seçeneklerden biridir. 
Ayrıca selenyum içeriği ile de modunuzu yükseltmeye yardımcı bir besindir. Yulaf ezmesini kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde ve yoğun olduğunuz günlerde öğle ve akşam yemeğinde 
yoğurt veya kefir ile tercih ederek bu olumlu etkiyi daha da 
arttırabilirsiniz. 


6) OOLONG 
VE © YEŞİL 
ÇAY 


Özellikle zihniniz çok durgun 

ve yorgunsa; İ 

fincan oolong 

çayı ya da yeşil 

çay çok güzel 

bir uyarıcı olacaktır. Özellikle çay da bulunan theanin 

, kafein” e benzer etki göstererek dikkat ve odaklanmayı arttırır. Çayın bu 
olumlu etkisinden faydalanmak için günde 5 fincan tüketimi 
önerilmektedir. 


7MUZ 


Seratonin üretimi için gerekli olan triptofanın ruh hali ve 
uyku düzenine pozitif etkisi olduğu bilinmektedir. Muz da 
triptofandan zengin bir besin olmasıyla modunuzu yükselten 
meyveler arasındadır. 1 küçük boy muzu ara öğünlerinizde ya 
da sabah kahvaltıda yoğurt ve yulaf ile tüketebilirsiniz. 


okuz Eylül Üniversitesindeki 
Gizem Acar yüksek lisans 
yaparken gıda yazıcıları 
üzerine çalışmış. Daha 
sonrada kurduğu ekibiyle 
beraber o bu makineyi 
geliştirmiş. Geliştirdikleri ürünlerden bir 
tanesi olan bu içecek yazıcısının patentini 
aldıklarını söyleyen kadın girişimci, 
yoğun ilgi gördüklerini şu sözlerle 
belirtiyor: Bu makinelerin fiyatları 2 bin 
avrodan başlıyor siparişi veren firmaların 
istedikleri donanıma göre fiyatları 
yükseliyor. Bu kahve makinesine olan 
ilgi günden güne artıyor. Çünkü mekan 
sahipleri özel günlerde, küçük jestlerde, 
barışma seremonilerinde bu kahve 
makinelerini fazlasıyla kullanabiliyorlar. 
Mekan sahipleri içinde ayrı bir prestij 
kazanmış oluyorlar. 


Kahve makinesiyle kahvenizin üzerine 
yazılar veya resimlerinizle sunumlar 
yapılabiliyor. Üç boyutlu yazıcıyla el 
değmeden ve kalıp kullanmadan 
istediğiniz yazıyı ve kişinin fotoğrafıyla 
beraber geldiğini görüyorsunuz. 
Yazıcının (o içerisinde (Odoğal (kahve 
özütleri bulunuyor. Doğal gıda ürünleri 
kullanılarak sevdiklerinizin fotoğrafları 
ve anlamlı sözler baskı şeklinde sizlere 
sunum yapılıyor. 


DİAMONDS 
LUĞANO 


California'da faaliyet gösteren bu firma, 1974 yılında 
kuruldu. Uluslararası bir mücevher firması olan 


Diamonds Lugano gözlük geliştirme kararı aldı ve ünlü 
tasarımcı Barton Perreira çalışma kararı verdi. Gözlük 
altın çerçeveye, 2.89 karat pembe elmas ve pembe 
lensler ya da 3.99 karat siyah elmas ile kahverengi tonlu 
leopar baskı seçeneği ile üretildi. Her iki seçeneğin de 
fiyatı, 27.000 dolar. 


BVLGARI PARENTESİ 
DİAMOND 


Bvlgari markası takı, saat, parfüm, deri ve otel eşyaları gibi 
çeşitli ürün yelpazesine sahip, güneş gözlüğü sektöründe 
de kendini gösteren Bvlgari markası, 2,9 karatlık 206 
elmas kullanılan bu muhteşem gözlüğü tasarladı. Güneş 
gözlüğünden sadece 10 tane üretildi, fiyatı ise 31.000 dolar. 


BENTLEY PLATINUM 


Dünyanın en göz alıcı, lüks ve pahalı otomobillerden aşina olduğumuz İngiliz, Bentley 
firması 1919 yılında kuruldu. Bentley firmasının ürettiği gözlüklerde, diğer ürettikleri 
her şey gibi pahalı oldu. Sadece 100 adet üretilen bu gözlük Saf platinden oluşuyor, 
49.000 dolara satıldı. Bu çok pahalı diyenler için aynı ürünü altından sarı, beyaz ve gül 
rengi olmak üzere 3 seçenek daha üretildi. Bunların fiyatları ise 14.000 dolar. 
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BVLGARI FLORA 


Yine Bvlgari'nin ürettiği bu güneş gözlüğünün çerçevesi, 
18 ayar beyaz altından hazırlandı ve gözlüğün sapında 
mavi safir elmaslar kullanıldı. Bu güneş gözlüğü 99.000 
dolara satılırken; satış için tasarlanan modeli, elmas ya 
da altın olmadığı i için yaklaşık 25.000 dolara satılıyor. 


DOLCE & GABBANA 


İtalyan modacılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana 
tarafından kurulan moda evi en pahalı ve lüks tasarımların 
önde gelen ismidir. Müşterileri için son derece eşsiz bir 
gözlük üreten firma VG2027B kodlu güneş gözlüğünü, 
altın çerçeve ve kahverengi renkteki lenslerle tasarladı. 
Saplarına küçük elmaslar işlenen gözlüğün maliyeti 
380.000 dolar. 


MAYBACH THE 
DIPLOMATI 


Maybach-Manufaktur, 1909 yılında kurulmuş 
lüks bir Almanya otomobil markasıydı. 10 
yıla aşkın Rolls Royce'un ve Bentley'in iyi bir 
rakibi olan şirket daha sonra 2013 yılında bir 
Daimler AG tarafından satın alındı. Şirket 
eski araçlarından birini anmak için bu şık 
gözlüğü üretti. Gözlüğün çerçevesi, 18 ayar 
sarı altından yapılmış ve çevresini saran 
1.18 karatlık toplam 174 el yapımı elmas var. 
Diplomat, sadece 90 adet üretilmiş. Gözlüğün 
sapı, kaplumbağa renkli doğal manda 
boynuzundan yapılmış. Fiyatı 60.000 dolar, 


CHOPARD DE 
RIGO VİSİON 


Dünyanın en pahalı gözlüğü İsviçre'li Chopard 
markasına ait. Parlak renkteki kesilmiş 
elmas kaplı gözlük, 60 gram 24 ayar altın ile 
tasarlanmış. Aslında gözlüğün üzerindeki 
eşsiz elmas, lüks gözlüğün kendi aydınlatma 
manifoldunu artıran bir görünüm sağlıyor. 
Gözlüğün köşeleri, içinde şirketin imzasının 
da bulunduğu her biri 4 karat olan toplam 

21 tam kesim elmas ile işlenmiş. Chopard 
De Rigo Vision dünya tasarımcıları ve lüks 
gözlük arasında lider üreticilerin en tanınmış 
aksesuarı. Chopard De Rigo Vision marka 
gözlüğün fiyatı 408.000 dolar. 
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